
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
 8  maart   9.30  Pastor G.J.H. Bregman-Hoving  
11 maart 19.30  Ds. E. Westrik, Boskoop, Biddag voor gewas en arbeid 
15 maart gezamenlijke dienst in de Verbinding 
 
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
  8 maart 10.00   Ds. G. van Viegen, Leimuiden 
11 maart zie Woubrugge 
15 maart 10.00   Mw. M. Walburg, Alphen aan den Rijn 
 
Vieren en doen 
Aanstaande zondag verwelkomen we in het Kerkje aan de Does , Ds. Gerard van Viegen en de 
week erna, op 15 maart, Mw. Maya Walburg. In de Dorpskerk mag ik komende zondag zelf 
voorgaan. We lezen op deze 3e zondag in de 40-dagentijd uit Matteus 17. Er staat boven het 
gedeelte : “Een stem uit de hemel”. Het is op de berg waar hemel en aarde elkaar raken, 
waar ogen opengaan en verandering plaatsvindt. Ik ontmoet u en jou graag zondag in de 
kerk!  
Op zondag 15 maart is er een gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk en komen we 
samen in “De Verbinding”.  Collega Carolina Koops is voorganger en de dienst sluit zoals alle 
gezamenlijke diensten aan bij het jaarthema van de landelijke kerk.  
Naast de zondagse vieringen is er woensdag 11 maart om 19.30 uur de dienst in verband 
met de Biddag voor gewas en arbeid. Evert Westrik is onze voorganger. Deze dienst is 
gezamenlijk voor onze eigen gemeente en met de gereformeerde kerk. Het is goed elkaar in 
de kerk te ontmoeten, heb het daar goed met elkaar! 
Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959) 
Project kindernevendienst 
De kinderen volgen in deze periode van de 40-dagentijd het project van bijbelbasics: ‘Locatie 
Jeruzalem’. Zij horen de verhalen van de weg die Jezus gaat van zijn intocht in Jeruzalem tot 
aan de opstanding. We zingen in de diensten met elkaar het projectlied en zien voor in de 
kerk op de poster de plek van Jezus in het verhaal van die zondag.  
Koffie-ontmoeting 11 maart 
Woensdagmorgen 11 maart bent u vanaf 10.00 uur weer van harte welkom voor koffie en 
een praatje in gebouw Immanuel. Gerrie Verboom zal tijdelijk stoppen met de organisatie 
van deze ochtenden. We zijn blij dat Maaike Schijf haar wil vervangen. Daarom kunt u de 
komende tijd voor informatie en vervoer bij haar terecht: 06-40123893. 
Tijd voor ontmoeten 
Donderdag 12 maart is er vanaf 12.00 uur een ontmoetingslunch in Immanuel en op 
woensdag 18 maart is er een ontmoetingsdiner in Het Kompas. Daar beginnen we om 18.00 
uur. Bij het diner zal de gehele kerkenraad in aanwezig zijn. Bij deze maaltijden willen we 
elkaar spreken over het werk van Gods geest. Zijn er plaatsen, momenten, situaties waarin 
voor ons het werk van die geest zichtbaar is of wordt? Mooi als jong en ouder met elkaar aan 
tafel komt! 
Dorpsleerhuisactiviteit op 12 maart 
Op donderdagavond 12 maart om 20.00 uur verzorgt Feike de Vries een lezing over 
'Religieuze kunst anders' in de Verbinding, dr. A. Kuyperweg 1, 2461 LC Woubrugge. 



De toegang incl. koffie/thee is € 7.00. Graag aanmelden via 
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com 
Kunstenaar Feike schrijft zelf: De verhalen in de Bijbel kun je op twee manieren verbeelden: 
letterlijk (zie bijv. Michelangelo, Rembrandt). Dat gebeurt (gebeurde) meestal. In een goede 
verbeelding zit emotie, spanning. Dus prachtig! Maar ik ga nog een ‘stapje verder’, ik zet het 
verhaal in een ander kader. Bijv. hoe heeft Noach zich gevoeld al die dagen in een stinkende 
ark, waarschijnlijk met mopperende zonen en een vrouw. Probeer dat eens voor te stellen… 
Dus: een humoristische benadering. Of: er ontstaat een dilemma. Of: ik draai de rollen om, 
alsof ik er zelf bij ben, hou een spiegel voor… Dat wil ik graag laten zien en er over vertellen. 
Soms een antwoord op de vraag hoe ik er toe gekomen ben… Hierin ook het verlangen van 
de mens om grip te krijgen op het gebeurde (Bijbelverhaal). Of de uitdaging om er zèlf over 
na te denken. Wees welkom en wees nieuwsgierig! 
Beeld Jan de Bakker 
Afgelopen september herdachten we het leven en sterven van Jan de Bakker met een 
veelzijdig evenement in de Dorpskerk. Een van de onderwerpen die toen aan de orde kwam 
was het realiseren van een kunstwerk: een beeld van Jan de Bakker. Aan de ene kant een 
blijvende herinnering aan de persoon die zoveel betekend heeft in de geschiedenis van 
Nederland, maar aan de andere kant ook een manier om mensen aan te zetten om na te 
denken over de vrijheid van geloof en meningsuiting. 
We zijn ontzettend blij dat de gemeente Kaag en Braassem het belang van dit beeld 
onderschrijft en heeft toegezegd dit project gedeeltelijk financieel te ondersteunen. 
Daarnaast hebben we vanuit twee fondsen een gift ontvangen en hebben een aantal 
inwoners een toezegging gedaan. We zijn nog in afwachting van een toezegging vanuit de 
kerkelijke organen maar hebben voldoende vertrouwen dat het geld bij elkaar komt en 
daarom kunstenares Romee Kanis de opdracht gegeven het beeld in brons te maken. Wilt u 
ook bijdragen aan dit unieke kunstproject dan stellen we dat zeer op prijs. U kunt uw bijdrage 
overmaken op: NL63 RBRB 0787 7012 70 t.n.v. Vrienden van de Dorpskerk o.v.v. Jan de 
Bakker. De gift is aftrekbaar op uw aangifte inkomstenbelasting. Het project is een 
samenwerking tussen Werkgroep Jan de Bakker, St. tot Behoud van Cultureel Erfgoed van 
Jacobswoude, Vrienden van de Dorpskerk, Protestantse gemeente Does en Wetering en de 
Historische vereniging O.C. van Hemessen. Hartelijk dank voor uw steun en uiteraard houden 
we u van de ontwikkelingen op de hoogte.  
Omzien naar elkaar 
Geboortenieuws 
In het gezin van onze oud-predikant Stefan en Laurien Honing-Hoogerwerf  is op 14 februari 
een jongetje geboren: Joas. Gekend- Geliefd- Gegeven, staat er op het geboortekaartje. 
We wensen Stefan, Laurien, Josefien en Justus veel geluk met hun zoon en broertje. Wilt u 
een kaartje sturen? Het adres is: Amerikalaan 19, 2408 JA  Alphen aan den Rijn. 
Meeleven 
We leven mee met Roel en Jannie Bosscher (Van Alcmaerlaan 26, 2355 BB Hoogmade). Roel 
verblijft in de Hospice aan de Lupinesingel 9, 2403 CM in Alphen aan den Rijn. Roel voelt zich 
wat beter maar we weten ook dat hij niet meer beter kan worden. We wensen  hem en allen 
die om hem heen zijn, veel sterkte en de zegen van de Allerhoogste! 
Coby Hoogerbrugge (Zwetweg 8,2481 ND) is al langere tijd ernstig vermoeid. Er volgen nog 
onderzoeken om een definitieve diagnose te stellen. Coby hoopt met medicatie nog wat op 
te knappen. We wensen haar en de kinderen sterkte en Gods zegen. 
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Rein Munniksma (Van Hoogstratenlaan 20, 2481 XC) kreeg na hartproblemen, een 
pacemaker en herstelt daarvan thuis. We wensen hem beterschap en samen met Alie veel 
sterkte!  
Leen Noordam (Boddens Hosangweg 55, 2481 KX) herstelt thuis van een ontsteking. We 
wensen hem en Coby nieuwe moed en kracht! 
Nicoline van Rijn (Kruisweg 10, 2481 KV) is begonnen met een reeks van behandelingen. Het 
team van behandelaars is positief over het slagen daarvan. Desondanks vergt deze periode 
veel van het gezin. Laten we in aandacht, liefde en gebed om hen heen staan. 
We werden opgeschrikt door het bericht dat Piet Verboom (Leidse Slootweg 2, 2481 KH) 
werd opgenomen in het ziekenhuis. Piet heeft een ontsteking aan de hersenen. Na een zeer 
zorgelijke anderhalve week waarin Gerrie en de kinderen steeds om hem heen waren, lijkt 
het herstel nu langzaam in te zetten. De komende weken zal Piet nog zeker in het ziekenhuis 
moeten blijven en kan hij nog geen bezoek ontvangen. We bidden voor Piet en Gerrie dat het 
herstel mag voortgaan en dat de ervaring er mag zijn dat Gods dragende handen onder hen 
zijn. 
Bestuur en beleid 
Bericht van de diaconie 
Tijdens de gezamenlijke diensten op woensdag 11 maart (Biddag) en op zondag 15 maart is 
de diaconale collecte tijdens de diensten bestemd voor de Voedselbank Kaag en Braassem. 
Er zijn in Hoogmade en Woubrugge ongeveer 45 gezinnen die het van de Voedselbank 
moeten hebben om een maaltijd op tafel te kunnen zetten en dan hebben we het nog niet 
eens over de andere aangesloten gemeenten in de regio. Daarom willen wij u weer vragen 
om boodschappen (liefst houdbare producten) voor de Voedselbank te doen, die u op de 
woensdag of zondag voor of na de dienst in Immanuel kunt inleveren. Alvast bedankt. 
Namens de diaconie, Rita Lekx 
Berichten van de Kerkrentmeesters 
Op zaterdag 21 maart is er weer de jaarlijkse violenactie. Vanaf 9.30 uur kunt u de mooiste 

kleurige violen kopen op het Batehofplein en bij het Kerkje aan de Does. Onze dorpen zullen 

er van opfleuren en natuurlijk mag er ook van buiten onze dorpen gekocht worden, we zien u 

graag! De opbrengst is voor de instandhouding van onze kerken. 

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad dan kunt u dit sturen 
naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor zondag 15 maart. 
Groet Er gebeurt veel, in de grote wereld om ons heen en in de kleinere wereld van onze 
dorpen. De gebrokenheid is voelbaar en zichtbaar.  Het kan je als mens bang maken, je kan 
vertwijfeld raken. Ik wens u toe dat onder de zorgen die we allemaal hebben een plateau 
mag liggen, een bodem van vertrouwen dat in alles, God de Aanwezige zal blijven en dat we 
in dat vertrouwen en in die God onze hoop en onze levenshouding vinden. 
Allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving 


