
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
 22 februari  ochtend zie Hoogmade  
 22 februari      19.00 uur zangdienst 
   1 maart  9.30   Ds. W.J. van Schaik, Zeist 
 
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
 22 februari 10.00   Ds. J. Hulzebosch, Alphen aan den Rijn 
   1  maart zie Woubrugge 
 
Vieren en doen 
Op zondag 22 februari komen we in de ochtend om 10.00 uur samen in Hoogmade. Het is de 
eerste zondag van de 40-dagen tijd. De kerkelijke kleur verandert in paars. Het tekent de tijd 
van inkeer en bezinning. Ds. Jan Hulzebosch is in deze dienst onze voorganger. ’s Avonds is er 
in de Dorpskerk een zangdienst. André van ’t Wout begeleidt deze samenzang. De aanvang is 
19.00 uur en na afloop is er gelegenheid samen koffie te drinken.  De zondag erna komen we 
als gemeente om 9.30 uur samen in de Dorpskerk. Onze oud-predikant, Jasper van Schaik, 
gaat die zondag voor. Allen goede diensten gewenst! 
In verband met werkzaamheden aan de kade van de Woudwetering kunt u de komende tijd 
niet parkeren aan de Comriekade bij de Dorpskerk. U kunt wel op de parkeerplaats achter de 
kerk terecht of anders bij de brandweergarage of in de Kerkstraat. 
Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959) 
Koffie-ontmoeting 25 februari 
Woensdagmorgen 25 februari bent u vanaf 10.00 uur weer van harte welkom voor koffie en 
een praatje. Voor informatie en vervoer kunt u terecht bij Gerrie Verboom: 06-55851204. 
Tijd voor ontmoeten: Zondag 22 februari en maandag 23 februari 20.00-22.00 is er een 
huiskamerontmoeting. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrieven van beide kerken. 
Omzien naar elkaar 
Meeleven 
Mw. Tini Bakker is verhuisd naar Woudsoord (Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge) We zijn 
met haar blij dat ze weer terug is in ons dorp en wensen haar een goede tijd in Woudsoord 
toe. 
We leven mee met Roel en Janny Bosscher (van Alcmaerlaan 26, 2355 BB Hoogmade). Roel 
verblijft in de Hospice aan de Lupinesingel 9, 2403 CM in Alphen aan den Rijn. Het is moeilijk 
niet meer samen te kunnen zijn. We wensen hen voor iedere dag nieuwe krachten en het 
vertrouwen dat God met hen de weg gaat. 
Dhr. Leen Noordam (Boddens Hosangweg 55, 2481 KX) mocht na een ziekenhuisopname 
weer naar huis terugkeren. We zijn blij met hem en Coby dat het herstel is ingezet en wensen 
hen moed en Gods zegen. 
Nicoline van Rijn (Kruisweg 10, 2481 KV) ondergaat nog de laatste onderzoeken voor zij zal 
starten met behandelingen. Wij wensen haar, Jan en de kinderen toe dat zij zich omringd 
mogen weten door veel lieve mensen en Gods sterkende nabijheid. 
 
Wij gedenken…… 

Janna van der Wel Domburg -Janny -                          28 augustus 1932 -  25 januari 2026 



Op zondag 25 januari overleed in de leeftijd van 93 jaar Janna van der Wel- Domburg, Janny.  
Janny werd geboren op 28 augustus 1932 aan de Aarkade in Alphen aan den Rijn. Een plek waar 
het goed opgroeien was en waar ze met plezier aan terugdacht. Het water van de Aar was goed 
voor zwemmen en schaatsen. Als Janny 13 jaar is overlijdt haar moeder en krijgt ze de zorg voor 
het huishouden en haar zus die leeft met een beperking. Die zorg voor haar zus heeft ze altijd 
gedragen. Op 28 januari 1956 trouwde ze met Dirk van der Wel en samen kregen ze twee 
kinderen: Frans en Sandra.  Janny was een zorgzame moeder die graag de regie hield en niet van 
conflicten hield. Na een periode in Utrecht gewoond te hebben kwam het gezin in Woubrugge 
wonen. Janny moest wennen maar zette zich in bij de christelijke school en de voetbalvereniging 
en zo ontstonden er vriendschappen voor het leven. 
Ook sloot ze zich aan bij een quiltgroep in Woubrugge waar ze genoot van het samenwerken aan 
kunstwerkjes. Want Janny was een creatieve vrouw die graag achter de naaimachine zat en de 
mooiste creaties voor zichzelf en anderen wist te maken: van alledaagse kleding tot bruidsjurken 
en het maken van quilten. 
Op de dag van het afscheid kwamen we samen in gebouw Immanuel waar een prachtige quilt de 
kist bedekte. Een samenzijn waar de kinderen hun herinneringen deelden met een lach en een 
traan en de kleinkinderen vertelden over hun lieve oma en de fijne logeerpartijtjes en andere 
momenten die samen werden doorgebracht.  
We stonden in diezelfde dienst stil bij woorden uit Psalm 139, over een God die ons als mensen 
ten diepste kent en wil kennen. We vergeleken Janny met de quilt met zijn vele vakjes. Janny 
leefde haar leven graag in structuren en sommige vakjes waren moeilijk toegankelijk. Het was 
haar manier van omgaan met het leven en het overzichtelijk proberen te houden van dat leven. 
Het hielp haar vooral en juist in de moeilijke delen van haar leven. 
Een stukje van de quilt, van haar leven, was het vertrouwen in een God die haar nabij was en 
Janny vertrouwde erop dat na dit leven het goede van die God doorgang zou hebben. De avond 
voor zij stierf ontving zij de zegen en droegen we haar op aan Gods trouw.  
Na de dienst op vrijdag 30 januari hebben we Janny bijgezet in het familiegraf bij haar geliefde 
Dirk, haar lichaam losgelaten en haar leven gelegd in de handen van de Eeuwige. 
We wensen Frans en Sabina, Sandra en Peter, de kleinkinderen en allen die Janny zullen missen, 
veel sterkte en Gods zegen.  
 

 
Bestuur en beleid 
Berichten van de Kerkrentmeesters 
Actie Kerkbalans 2026 
De Actie Kerkbalans heeft tot nu toe het prachtige resultaat van 75.000 euro opgebracht. Dit is 
ongeveer 10% meer dan ons streefbedrag van 68.000 euro. We vinden het heel bemoedigend dat 
er zoveel geld is binnengekomen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst van onze gemeente. Veel 
dank voor al uw bijdragen en mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om uw toezegging 
te doen, dat kan gewoon nog via onze website. 
Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad dan kunt u dit sturen 
naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor zondag 1 maart. 
Groet Allen een bemoedigende groet! Gretha Bregman-Hoving 


