Protestantse gemeente Does en Wetering
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

25 januari 9.30 Dhr. W. Koudijs, Zeist
1 februari 9.30 Ds. E. Westrik

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
25 januari 10.00 Ds. F.J. Franzen, Den Haag
1 februari 10.00 Pastor G.J.H. Bregman-Hoving

Vieren en doen

De komende twee zondagen zijn er op beide vierplekken diensten. Op zondag 25 januari gaat
in de Dorpskerk Wim Koudijs uit Zeist voor en de week erna collega Evert Westrik. In het
Kerkje aan de Does verwelkomen we op 25 januari ds. Franzen uit Den Haag en de week erna
mag ik zelf voorgaan in Hoogmade. Goede samenkomsten rond het Woord gewenst!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
Viering Woudsoord 28 januari

Op 28 januari is er om 15.00 uur een viering rond het Heilig Avondmaal in verzorgingshuis
Woudsoord. Ook niet-bewoners zijn daarbij van harte welkom. Marianne Jekel is gastvrouw ,
Jennie Verweij zorgt voor muziek en ik mag zelf voorganger zijn.

Dinsdag 20 en 27 januari is er weer tienercatechisatie. We hebben afgesproken voortaan
om 18.30 uur te beginnen. Van harte welkom aan de Dokter Nooterstraat. Als je nog aan wil
sluiten dan kan dat laat het me dan even weten dan zetten we een bord erbij!

Maandag 19 januari gaat de basiscatechese weer beginnen, onder leiding van collega
Caroline Koops-Verdoes van 16.30-17.15 uur in Immanuel. De laatste keer is op 9 februari.
Wil je meedoen, je bent van harte welkom, meld het dan even via
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl, tel. 608277.

Bijbelkring 26 en 27 januari

De Bijbelkring onder leiding van Evert Westrik komt samen op maandag 26 januari van 14.45-
16.15 uur in het Kompas. Op dinsdag 27 januari is er een ontmoeting in Woubrugge van
19.30-21.00 uur in Immanuel. De andere data zijn: 23 en 24 februari.

Koffie-ontmoeting 28 januari

Op de 2e en 4e woensdag van de maand bent u van harte welkom bij de koffie-ontmoeting in
gebouw Immanuel voor een praatje, een kopje koffie / thee met (vaak) wat lekkers erbij. De
koffie staat klaar om 10.00 uur! Heeft u vervoer nodig, (bijvoorbeeld uit Hoogmade), neem
dan contact op met Gerrie Verboom, 06-55851204.

In de gloria! 30 januari

Deze keer eten we met de jarigen van december, januari en februari op vrijdag 30 januari
pannenkoeken in het Kompas in Hoogmade. Gezellig als u als jarige van deze maanden weer
mee eet! Opgave via: indegloria@pgdoesenwetering.nl

Dinsdag 10 februari is er een startavond voor diegenen die overwegen belijdenis te doen en
daarbij eventueel de doop ontvangen omdat zij die als kind niet kregen. Er is inmiddels één
aanmelding maar het is nog fijner en mooier als er meer zijn die aan willen sluiten. Op een
later moment kun je dan overwegen om belijdenis te doen. De avonden zijn in de vorm van
een gesprek en willen toegankelijk, laagdrempelig zijn voor iedereen. We beginnen om 20.00
uur, de locatie bepalen we in onderling overleg. Je kunt je bij mij aanmelden, een mailtje
appje of telefoontje is genoeg.



Tijd voor ontmoeten

Samen met de gereformeerde kerk organiseren we dit jaar opnieuw een aantal
ontmoetingen. Bij alle bijeenkomsten staat het jaarthema van de landelijke protestantse kerk
centraal : ‘Kijk! Laat je verrassen door Gods geest... ‘ In de nieuwsbrief kunt u er meer over
lezen. Hierbij de data voor in de agenda:

Zondag 22 februari en maandag 23 februari 20.00-22.00 Huiskamerontmoeting

Maandag 2 maart 16.00-17.30 Ontmoetingswandeling

Donderdag 12 maart 12.00-13.30 Ontmoetingslunch in ‘Immanuel’

Woensdag 18 maart 18.00-19.30 Ontmoetingsdiner in Het Kompas

Dinsdag 21 april 19.30-21.00 Ontmoetingswandeling

Omazien naar elkaar

Meeleven

Mw. Corry de Jeu-Boon (Gerbrand Swartlaan 3,2481 AH, Woubrugge) kwam thuis uit het
ziekenhuis. Bezoek is haar teveel maar een kaartje zal vast goed doen. We wensen haar en
allen die om haar heen zijn en zorgen veel sterkte en de zegen van God!

Zonder het noemen van namen leven we mee met diegenen die onderzoeken ondergaan en
wachten op uitslagen. De onzekerheid van hoe verder, kan je benauwen. We bidden voor een
ieder dat hij of zij mag ervaren dat God erbij is en dat die God, hoe het ook is of wordt, de
vaste grond onder ons bestaan blijft. Veel sterkte!

Wij gedenken... RIET SCHUUF- WOLVERS 27 december 1937- 23 december 2025

Op 23 december overleed in de leeftijd van 87 jaar Marietje Schijf Wolvers. Riet werd
geboren op 27 december 1937. Zij was weduwe van haar geliefde Henk, met wie ze 60 jaar
getrouwd mocht zijn. Het gezin van Henk en Riet leefde aan het water van de Woudwetering
met hun twee zonen Cock en Martin. Riet was een zorgzame vrouw en moeder. Bescheiden,
sociaal, eerlijk en met een groot gevoel voor humor. De stille kracht van een fijn gezin waar
het goed opgroeien was en waar gastvrijheid hoog in het vaandel stond.

Die gastvrijheid bracht ze ook bij de voetbalvereniging waar ze jarenlang achter de bar stond.
Ze wist precies wat je dronk en had tijd voor een grapje en praatje.

De schok was groot toen zoon Cock in 2004 plotseling overleed. Riet verstond echter de
kunst van het leven om niet te klagen en ondanks haar verdriet opgeruimd van aard te
blijven, haar humor te behouden en zo om te gaan met wat het leven bracht. Een vast ritme
in de week hielp haar daarbij.

In onze kerkelijke gemeente voelde Riet zich de laatste jaren weer thuis. Ze was trouw in het
volgen van de uitzendingen van de kerkdiensten en graag te gast bij het koffiedrinken op
woensdag en de middagen voor 75-plussers.

Getroffen door een zware hersenbloeding leefde Riet nog een korte periode buiten
bewustzijn. Ze ontving in het ziekenhuis de zegen en stierf enkele dagen voor haar 88e
verjaardag.

Op 31 december kwamen we samen in gebouw Immanuel om te danken voor haar leven.
Herinneringen werden gedeeld, muziek geluisterd, we zongen liederen en stonden stil bij
woorden uit de Bijbel over licht en liefde. We maakten de vergelijking met de wisseling van
het jaar en de wisseling van het leven van Riet. We wilden met elkaar erop vertrouwen dat
het de dag dat Riet stierf voor haar altijd Nieuwjaarsdag werd.

Na de dankdienst hebben we Riet begraven bij Cock en Henk op de algemene begraafplaats
van ons dorp.

We wensen Martin en Kristel, Elka, Zjeni, Hugo en Teddie en allen die Riet zullen missen,
Gods troost en zegen.



Bestuur en beleid

Bericht van de kerkenraad

Door de kerkenraad worden de eerste stappen gezet in het maken van een nieuw beleidsplan
voor de komende jaren. Een beleidsplan vraagt tijd, inspanning en zorgvuldigheid en zal in de
loop van het jaar aan de gemeente voorgelegd worden. Het jaarplan dat we normaliter in
januari vaststellen schuift hiermee op. Het betekent dat we in ons huidige beleid voorlopig
nog terug zullen grijpen op het jaarplan van 2025. We houden u op de hoogte.
Bloemengroet Dorpskerk - oproep

Met ingang van het nieuwe jaar worden de bloemen in de Dorpskerk wekelijks verzorgd door
Wilco van Termeij. Er zijn twee boeketten die we met een groet van bemoediging, felicitatie
of beterschap bij iemand brengen. We hebben gekozen voor twee boeketten omdat we ook
graag deze bloemengroet willen brengen bij mensen die niet direct verbonden zijn met onze
gemeente. We willen uw hulp daarbij vragen, door namen aan te dragen van mensen die
daar voor in aanmerking zouden kunnen komen. Zo wordt het een groet van de hele
gemeente voor het hele dorp! U kunt de namen kenbaar maken bij een van de leden van de
kerkenraad of via de mail: scriba@pgdoesenwetering.nl

Berichten van de Kerkrentmeesters

Via Gretha Bregman werd € 20,00 ontvangen voor de instandhouding van het pastoraat. Veel
dank voor uw bijdrage!

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad dan kunt u dit sturen
naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor zondag 1 februari.
Groet Allen goede weken gewenst en een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving



