
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
11 januari   9.30   Ds. E. Westrik, Boskoop 
18 januari   9.30   Ds. G. van Viegen, Leimuiden 
 
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
11 januari  9.30   gezamenlijke dienst in de Dorpskerk Woubrugge 
18 januari  9.30   gezamenlijke dienst in de Dorpskerk Woubrugge 
 
Vieren en doen 
Aanstaande zondag is er een gezamenlijke dienst van onze gemeente in de Dorpskerk. 
Voorganger is collega Evert Westrik. De zondag erna is er een gezamenlijke dienst van onze 
gemeente en de gereformeerde kerk. We vieren dan met elkaar het Heilig Avondmaal. Onze 
oud-consulent Gerard van Viegen gaat in deze viering voor. Gezegende diensten gewenst! 
Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959) 
Vieringen Woudsoord 14 en 28 januari 
In Woudsoord zijn er regelmatig kerkelijke vieringen welke ook toegankelijk zijn voor 
belangstellenden buiten Woudsoord.  Op woensdagochtend 14 januari om 10.30 uur is 
Tineke de Jonge voorganger. Jennie Verweij verzorgt de muzikale begeleiding en Ditty 
Burggraaf is gastvrouw. 
Op 28 januari is er om 15.00 uur een viering rond het Heilig Avondmaal. Ik ben dan zelf 
voorganger, Marianne Jekel is gastvrouw en Jennie Verweij zorgt ook dan voor muziek. 
10 januari club voor jongeren 
De jongerenclubs komen weer bij elkaar op zaterdagavond 10 januari. Jullie zijn van 19.00-
21.00 uur welkom op de jeugdzolder van Immanuel. Neem gerust iemand mee! 
Dinsdag 13 januari start de tienercatechisatie weer. We komen vier avonden bij elkaar. 13-
20-27 januari en 3 februari.  We beginnen rond 18.15 uur en eten gezellig met elkaar bij mij 
thuis. Leen en ik kijken naar jullie uit!  
Koffie-ontmoeting 14 januari 
Op de 2e en 4e woensdag van de maand bent u van harte welkom bij de koffie-ontmoeting in 
gebouw Immanuel voor een praatje, een kopje koffie / thee met (vaak) wat lekkers erbij. De 
koffie staat klaar om 10.00 uur! Heeft u vervoer nodig, (bijvoorbeeld uit Hoogmade), neem 
dan contact op met Gerrie Verboom, 06-55851204. 
Winterwandeling 18 januari 17.00 uur 
Op 18 januari gaan we in Hoogmade “Happen en Stappen”.  We starten tussen 17.00 en 
17.30 uur bij de OLVG-kerk en wandelen door ons mooie dorp Hoogmade. Opgeven kan bij 
Liesbeth van der Star: 06-83417615 of L-vdstar@hotmail.com De wandeling wordt 
georganiseerd in samenwerking met de parochie de Goede Herder Hoogmade. Deelname is 
gratis een bijdrage wordt op prijs gesteld. Wandel en eet je mee?  
Bijbelkring 26 en 27 januari 
De Bijbelkring onder leiding van Evert Westrik komt samen op maandag 26 januari van 14.45-
16.15 uur in het Kompas. Op dinsdag 27 januari is er een ontmoeting in Woubrugge van 
19.30-21.00 uur in Immanuel. De andere data zijn: 23 en 24 februari.  
Dinsdag 10 februari is er een startavond voor diegenen die overwegen belijdenis te doen en 
daarbij eventueel de doop ontvangen omdat zij die als kind niet kregen. Er is inmiddels één 
aanmelding maar het is nog fijner en mooier als er meer zijn die aan willen sluiten. Op een 
later moment kun je dan overwegen om belijdenis te doen. De avonden zijn in de vorm van 
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een gesprek en willen toegankelijk, laagdrempelig zijn voor iedereen. We beginnen om 20.00 
uur, de locatie bepalen we in onderling overleg. Je kunt je bij mij aanmelden, een mailtje 
appje of telefoontje is genoeg. 
Tijd voor ontmoeten 
Samen met de gereformeerde kerk organiseren we dit jaar opnieuw een aantal 
ontmoetingen. Bij alle bijeenkomsten staat het jaarthema van de landelijke protestantse kerk 
centraal : ‘Kijk! Laat je verrassen door Gods geest… ‘ In de nieuwsbrief kunt u er meer over 
lezen. Hierbij de data voor in de agenda: 
Zondag 22 februari en maandag 23 februari 20.00-22.00 Huiskamerontmoeting  
Maandag 2 maart 16.00-17.30 Ontmoetingswandeling 
Donderdag 12 maart 12.00-13.30 Ontmoetingslunch in ‘Immanuel’ 
Woensdag 18 maart 18.00-19.30 Ontmoetingsdiner in Het Kompas 
Dinsdag 21 april 19.30-21.00 Ontmoetingswandeling 
Omzien naar elkaar 
Dank 
Hartelijke dank voor de bloemengroet van de kerk ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. 
Truus en Daan van der Eijk. 
We werden verrast door de bloemen van de kerk en ontvingen ook veel kaarten vanuit de 
kerkelijke gemeente na het overlijden van onze moeder en schoonmoeder en oma. Het heeft 
ons heel goed gedaan! 
Babette, Frank en Ayaan Vogels-Bloemendal 
Meeleven 
Nicoline van Rijn-Gijzenberg, onderging een zware operatie aan het hoofd. We zijn met haar 
en Jan blij dat de operatie goed is gegaan en dat Nicoline weer thuis is. We wensen Nicoline 
alle kracht en sterkte bij het herstel van de operatie. Daarnaast is het  wachten op de 
uitslagen en eventuele vervolgstappen. Laten we als gemeente in liefde en in gebed om 
Nicoline, Jan en de jongens heen staan. (Kruisweg 10, 2481 KV, Woubrugge) 
Mw. Jannie van der Wel-Domburg kwam voor de Kerst op bed te liggen, er waren grote 
zorgen om haar leven, er was geen communicatie meer mogelijk. Op Eerste Kerstdag ging het 
weer beter met haar, en tot verbazing van velen stond zij weer op. We wensen haar op haar 
hoge leeftijd en in haar kwetsbaarheid nieuwe krachten en Gods zegen. (Woudsoord, K104, 
Weteringpad 3, 2481 AS)   
Op 23 december overleed mw. Riet Schijf-Wolvers. Voorafgaand aan de begrafenis kwamen 
we samen in Immanuel op Oudjaarsdag. In het volgende Kerkblad kunt u het in memoriam 
lezen.  
Wij gedenken..... SIMON VAN DER ENDT           31 maart 1931- 17 december 2025 
Op 17 december overleed ons oudste gemeentelid Siem van der Endt. Schoonzoon ds. Jan 
Henzen schreef daarbij het volgende in memoriam: 
Op woensdag 17 december overleed op de leeftijd van 94 jaar de heer Simon van der Endt. 
Siem woonde zijn hele leven in Hoogmade, de plaats waar zijn ouders in 1929 met hun gezin, 
toen nog bestaand uit twee jongens en twee meisjes, vanuit het Zeeuwse Kruiningen heen 
verhuisden. Geboren in 1931 was hij dan ook een nakomertje die zich na het op relatief 
jonge leeftijd overlijden van zijn vader verantwoordelijk voelde voor zijn moeder en voor 
haar kostwinner was. Aanvankelijk was hij boerenknecht bij melkveehouderij van Rijn, maar 
na zijn trouwen met Jo Kammeraad groeide hij mee op eenzelfde, maar kleiner, bedrijf van 
zijn schoonouders aan de Van Fenemalaan. Uit het huwelijk zijn 3 zonen en 1 dochter 
geboren. Het gezin kende veel verdriet toen vlak na zijn geboorte de eerste zoon overleed en 



in 2001 hun tweede. Het verdriet is altijd gebleven, maar Siem had de gave om te ‘schakelen’ 
en ook de mooie dingen van het leven te zien en ervan te genieten. Hij was een fijne vader 
voor zijn kinderen en een geweldige opa voor zijn kleinkinderen en wat vond hij het prachtig 
toen er achterkleinkinderen kwamen. Dit laatste heeft zijn vrouw niet meer meegemaakt, 
want zij overleed in januari 2022. Er volgden voor Siem nog 4 relatief goede jaren, waarin hij 
jammer genoeg steeds een stapje achteruit moest zetten. Terwijl zijn geest tot het laatste 
moment scherp bleef, liet zijn lichaam hem in de steek, iets dat hij eigenlijk niet kon 
accepteren. Verzwakt door de zoveelste luchtweginfectie was het op de vroege 
woensdagmorgen opeens en onverwacht zover dat we hem los moesten laten. In de armen 
van zijn dochter Linda, zittend op de rand van zijn bed, ontsliep hij. Op maandag 22 
december namen we afscheid van hem in een dankdienst voor zijn leven. We deden dit aan 
het kleine kerkje aan de Does, dat een zo belangrijke rol speelde niet alleen op de hoogte- en 
dieptepunten van zijn leven, maar ook in de zondagse regelmaat. Samen met Gretha 
Bregman mocht ik in deze dienst voorgaan, terwijl zoon Wim-Johan en kleinzoon Tim een 
woord van herinnering spraken. En wat waren en zijn we verdrietig, maar tegelijkertijd ook 
dankbaar dat we Simon van der Endt uit handen mochten geven aan een liefdevolle God die 
in zijn Zoon Jezus zijn belofte van redding en verlossing waar heeft gemaakt. Terwijl we hem 
vanuit de kerk uitgeleide deden in de richting van de begraafplaats in Woubrugge, speelde 
binnen het orgel en buiten zijn zo geliefde muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade het 
‘U zij de glorie’. Mooier kan het toch niet?!  ds. Jan Henzen, Wemeldinge 
We wensen Wim-Johan en Inge en Linda en Jan, de kleinkinderen en achterkleinkinderen toe 
dat zij zich getroost mogen weten door hun Hemelse Vader. (Kerkweg 11, 4424 NJ, 
Wemeldinge) 
 

Bestuur en beleid 
Berichten van de Kerkrentmeesters 
Gretha Bregman ontving € 20,00 voor de opknapbeurt van Immanuel. Hartelijke dank voor 
uw ondersteuning! 
Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad dan kunt u dit sturen 
naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor zondag 18 januari. 
Groet Fijn was het zovelen te mogen ontmoeten in de afgelopen weken: in de diensten en bij 
de verschillende activiteiten. Dank aan een ieder die een taak had en dank dat u er was! 
Dank ook voor alle goede wensen, woorden en attenties die Leen en ik mochten ontvangen, 
dat doet ons goed! En nu een nieuw jaar, een jaar waarin we samen mogen optrekken en 
mogen weten dat God met ons zal optrekken, reist u (weer) mee? 
Een zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving 
 


