Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

7 december 9.30 Prop.P. Hazenoot, Utrecht

14 december 9.30 Ds. A. Six-Wienen, De Meern
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

7 december gezamenlijke dienst Dorpskerk Woubrugge
14 december 10.00 Dhr. C. van Rijn, Sneek

Vieren en doen

Op de 2° zondag van Advent komen we als gemeente samen in de Dorpskerk. Pieter
Hazenoot is dan voorganger. Nadat afgelopen zondag Femke en Gijsbert den Boer het
gedichtje lazen en de kaars aanstaken zal Aron Noordam dit op deze zondag doen. Op de 3¢
zondag van Advent steekt Joep Grandia de kaars aan.

Onze voorgangers zijn die 3¢ Adventszondag ds. Annemarie Six-Wienen in de Dorpskerk en in
het Kerkje aan de Does, Cees van Rijn.

Het Adventsproject van de kindernevendienst heet “Wees welkom”. De kinderen lezen op 7
december Lucas 1:26-38 over de engel Gabriél. Zij brengt Maria een bijzondere boodschap.
Maria zal een kind krijgen: Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd
worden. Op 14 december staat Lucas 1:39-56 centraal: Maria gaat op bezoek bij Elisabet.
Elisabet herkent Maria als de moeder van Jezus. Ze zegt dat Maria gezegend is omdat ze
gelooft dat God zal doen wat de engel haar verteld heeft. Dan dankt Maria God in een lied.
ledere zondag zien we nieuwe figuren in de kerststal die op de tafel voor in de kerk staat.
Goed elkaar in de diensten te ontmoeten!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
Koffie-ontmoeting 10 december

Op de 2e en 4e woensdag van de maand bent u van harte welkom bij de koffie-ontmoeting in
gebouw Immanuel voor een praatje, een kopje koffie / thee met (vaak) wat lekkers erbij. De
koffie staat klaar om 10.00 uur! Heeft u vervoer nodig, (bijvoorbeeld uit Hoogmade), neem
dan contact op met Gerrie Verboom, 06-55851204.

Oproep commissie Lichtjeswandeling

Op Kerstavond - 24 december- organiseren we de jaarlijkse Lichtjeswandeling in Woubrugge.
(vertelt u het vooral door) Er is dit jaar weer een nieuwe route, waar de lichtjes ons de weg
wijzen. We vragen u mee te helpen met het sparen van schone glazen potten, zonder deksel
en etiket. U kunt deze inleveren bij de Spar, Boerderijwinkel Van Rijn en De Rijk Zuivel. Alvast
dank hiervoor en we zien u graag op 24 december in ons mooie dorp Woubrugge!
Basiscatechisatie 8 en 15 december

Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er catechisatie op maandagmiddag vanaf 16.30 uur in
Immanuel. We gaan verder met ons werkstuk (gelukkig helpt Leen ons met boren en
schroeven) en leren we met elkaar over “Vieren” . Tot maandag!

Tienercatechese 9 en 16 december

Onder leiding van Carolina Koops-Verdoes is tienercatechese. Zij komen op dinsdagavond bij
elkaar, van 19.00-20.00 uur op de jeugdzolder in Immanuel.

Kerstmiddag 75+ op 12 december

Op vrijdagmiddag 12 december is er een Kerstmiddag van 15.00- 17.00 uur voor de 75-
plussers van onze gemeente. U kunt zich nog tot 10 december opgeven.



Kerstviering jongerenclubs op 14 december

Op zondagmiddag 14 december houden de jongeren van Rock Solid, Solid Friends en Friends
Unlimited een gezamenlijke Kerstviering. Voor mer informatie: Afike de Rijk, 06-18630762
Zaterdag 20 december, Kerststukjes maken in het Kerkje aan de Does

Doet u weer mee met het maken van een kerststukje? Dat kan de zaterdag voor Kerst van
14.00- 16.00 uur. U kunt zich opgeven bij Jennieverweij@gmail.com/of 06-20037668. Het
belooft weer een gezellige middag te worden in Hoogmade.

Zondag 21 december 19.00 uur Zangavond

Zingend onderweg naar Kerst, m.m.v. Voices of Bliss, zet het alvast in de agenda!

Boekje Jan de Bakker

De Grote Kerk in Den Haag heeft in verband met de herdenking van 500 jaar Jan de Bakker
een boekje uitgebracht dat informatie biedt over zijn leven en verschillende persoonlijke
brieven bevat aan Jan de Bakker. Deze brieven zijn onder andere geschreven door cabaretier
Sjaak Bral, burgemeester Jan van Zanen, pastoor Ad van der Helm en voormalige politici
Fonda Sahla en Piet Hein Donner. Het is een prettig leesbaar boekje geworden waar ook de
rol van Woubrugge in het leven van Jan de Bakker genoemd wordt en onder andere de
ingemetselde gedenksteen van onze Dorpskerk is afgebeeld. Bent u geinteresseerd in het
boekje dan kunt u het bestellen via Gretha Bregman. De kosten zijn € 10,00.

Inmiddels is er in Woubrugge een commissie gestart met als doel een standbeeld van Jan de
Bakker te realiseren. Het is de bedoeling dat dit beeld in brons in de buurt van de Dorpskerk
geplaatst wordt. We houden u op de hoogte.

Omzien naar elkaar

Meeleven

Deze keer heb ik geen namen te noemen, helaas betekent dat niet dat het iedereen in onze
gemeente en dorpen goed gaat. Juist in deze dagen, als het gaat over uitzien naar een kind,
kan gemis in je leven extra benadrukt worden. Mensen leven met verdriet om dat geliefden
gestorven zijn en ik hoorde van verdrietige uitslagen. Het bepaalt ons allemaal erbij hoe
kwetsbaar we zijn als mensen en hoe kwetsbaar het leven is.

We wensen iedereen op zijn of haar weg toe dat zij iets van het Licht mogen ervaren en dat
God een bron van kracht mag blijken. We steken iedere week een kaars aan in de kerk. Het
wil ons herinneren hoe Jezus als een Licht in ons leven wil zijn &n wil ons aanzetten een licht
te zijn voor allen om ons heen. Een kaartje, vriendelijk woord, een bemoedigend
schouderklopje en de verbondenheid in gebed zijn zulke lichtjes. Voor wie kan u en jij een
lichtje zijn?

Bestuur en beleid

Berichten van de Kerkrentmeesters

Wij ontvingen een envelop met €70,00; er stond op geschreven: "een bijdrage voor een mooi
Immanuel.." Voor datzelfde doel werd via Gretha Bregman een bedrag van €50,00 en € 20,00
ontvangen. Veel dank weer voor uw financiéle betrokkenheid!

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor
zondag 14 december.

Groet

Goede weken gewenst en allen een bemoedigende groet! Gretha Bregman-Hoving
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