Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

23 november 9.30 Pastor G.J.H. Breman-Hoving, Eeuwigheidszondag
30 november 9.30 Ds. W.J. van Schaik, Zeist

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

23 november gezamenlijke dienst Dorpskerk Woubrugge

16 november 10.00 Mw. A. Vermeij, Boskoop

Vieren en doen

Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In overleg met de families is
er een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. In deze bijzondere dienst noemen we de namen
van zij die in het afgelopen jaar zijn gestorven. We zoeken met elkaar naar woorden uit de
Bijbel die ons hoop en troost willen bieden en ontsteken aan de Paaskaars de
gedenkkaarsen. Er is daarnaast voor een ieder gelegenheid een lichtje aan te steken en zo
stil te staan bij wie we missen. Soms is dat nog maar kort, soms al heel lang, soms voelt het
lang en soms voelt het kort. Hoe het ook is er mag altijd ruimte zijn voor gemis, verdriet en
voor goede herinneringen en op deze zondag willen we daar alle ruimte aan geven.

Ik mag zelf voorgaan in deze dienst en zie er naar uit u en jou te ontmoeten.

De zondag erna vieren we de eerste zondag van Advent. In het Kerkje aan de Does is mw.
Annie Vermeij voorganger en in de Dorpskerk verwelkomen we dan Jasper van Schaik.

Het Adventsproject van de kindernevendienst zal dan ook starten en de eerste Adventskaars
wordt aangestoken. Als het goed is ontvangen de gezinnen met jonge kinderen een
Adventsboekje thuis. Mocht je het niet ontvangen hebben neem dan contact op met Evelien
Grandia of Afike de Rijk. Op de eerste zondag staat Jesaja 11:1-8 centraal: de profeet Jesaja
vertelt van een tijd waarin uit de familie van David weer een nieuwe koning zal komen, een
koning die vrede en recht brengt. Wie is die koning?

We kijken uit naar goede diensten samen waar we met alle leeftijden samenkomen en aan
het woord/Woord komen!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
Koffie-ontmoeting 26 november

Op de 2e en 4e woensdag van de maand bent u van harte welkom bij de koffie-ontmoeting in
gebouw Immanuel voor een praatje, een kopje koffie / thee met (vaak) wat lekkers erbij. De
koffie staat klaar om 10.00 uur! Heeft u vervoer nodig, (bijvoorbeeld uit Hoogmade), neem
dan contact op met Gerrie Verboom, 06-55851204.

28 november 20.30 uur Concert Gospelkoor G-Roots

De stichting Vrienden van de Dorpskerk organiseert 28 november een concert in de
Dorpskerk. Het gospelkoor G-Roots neemt je mee op een muzikale reis, vanaf de diepe
wortels van de gospel tot hedendaagse, sprankelende uitvoeringen. Het uitgebreide
repertoire varieert van krachtige Amerikaanse black gospel tot inspirerende Nederlandstalige
opwekkingsliederen en soulvolle melodieén. Kaarten via vriendendorpskerkwoubrugge.nl
Bijbelkring 1 en 2 december

Op maandag 1 december van 14.30-16.00 uur komen we samen in het Kompas en dinsdag 2
december van 19.30-21.00 uur in Immanuel. We lezen onder leiding van Evert Westrik verder
in het boek 1 Samuel met als thema: ‘Opnieuw beginnen’. Mooi om elkaar te ontmoeten
rond de Bijbel!

Oproep commissie Lichtjeswandeling



Op Kerstavond - 24 december- organiseren we de jaarlijkse Lichtjeswandeling in Woubrugge.
Er is dit jaar weer een nieuwe route, dus zet deze datum alvast in de agenda en vertel het
door! En helpt u vast mee met het sparen van schone glazen potten, zonder deksel en etiket?
U kunt deze inleveren bij de Spar, Boerderijwinkel Van Rijn en De Rijk Zuivel. Alvast dank voor
het helpen!

Basiscatechisatie 1, 8 en 15 december

Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er catechisatie op maandagmiddag vanaf 16.30 uur. De
eerste keer zit erop we hebben met elkaar gesproken over “Vieren” . Dat zetten we voort en
we maken daarbij een mooie herinnering. Daarom graag 1 december vier verschillende
kaarsen/waxinelichtjes meenemen. Het leukste is (vind ik) verschillende vormen en kleuren.
Tienercatechese 9 en 16 december

Ook de tienercatechese gaat weer starten onder leiding van Carolina Koops-Verdoes. Zij
komen op dinsdagavond bij elkaar, van 19.00-20.00 uur op de jeugdzolder in Immanuel. De
volgende data zijn: 9 en 16 december.

bedankt!

Kerstmiddag 75+ op 12 december

Op vrijdagmiddag 12 december is er een Kerstmiddag van 15.00- 17.00 uur voor de 75-
plussers van onze gemeente. Zet u het vast in de agenda?

Omzien naar elkaar

Dankbaarheid

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het meeleven, tijdens mijn moeilijke periode, in welke
vorm dan ook. Bovenal zijn we God dankbaar dat het de goede kant uitgaat. Een warme
groet van Teun en Rita van Rijn

Dank

Wij kregen zondag 9 november de bloemen uit de kerk. Hartelijk dank voor deze
bemoediging! Rob en Gonny Vrijenhoek

Meeleven

We leven mee met Wienus en Jeanne Grandia (Kerkweg 48,2481 KD). Wienus is getroffen
door plotsdoofheid aan één oor. De chronische pijn die Wienus altijd heeft wordt erger en
medicijnen blijken vervelende bijwerkingen te hebben. Het leven is moeizaam voor hem. We
wensen Wienus en zijn vrouw Jeanne alle sterkte en zegen op deze moeilijke weg.

Bestuur en beleid

Berichten van de kerkenraad

26 november: Gemeente-avond

Woensdag 26 november is er een gemeenteavond in gebouw Immanuel. We beginnen om
19.30 uur. Over de inhoud van de avond heeft u inmiddels bericht gehad. Het lijkt soms wat
saaie kost maar er is ook ruimte voor gesprek, ontmoeting en we sluiten af met een hapje en
een drankje. Fijn als u erbij bent, want gemeente zijn we samen, ook als het over bestuur en
beleid gaat!

Berichten van de diaconie

Voorlopig is er door de ziekte van Wienus Grandia geen uitzending op donderdagavond van
het verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist.

Berichten van de Kerkrentmeesters

Wij ontvingen via Lenie Rietdijk-Walraven een envelop met daarin een gift van € 50 voor het
opknappen van Immanuél. Gretha Bregman ontving €100,00 te verdelen in € 75,00 voor het
werk van de kerkrentmeesters en € 25,00 voor Dorcas. Bij een ander bezoek ontving zij nog
eens € 20,00 voor Dorcas. Hartelijk dank hiervoor!



Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad @pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor

zondag 30 november.
Groet Graag tot ziens in onze kerken en dorpen en allen een zegenrijke groet! Gretha

Bregman-Hoving



