Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

26 oktober  9.30 Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum

2 november gezamenlijke dienst in Hoogmade

5 november  19.30 Ds. E. Westrik, gezamenlijke dankdienst met de gereformeerde kerk
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

26 oktober 10.00 Ds. E. Westrik m.m.v. ‘Inspiratie’

2 november 10.00 Mw. G.J.H. Bregman-Hoving, benoeming kerkrentmeester en
herbevestiging ambtsdragers

Vieren en doen

Aanstaande zondag ontvangen we onze oud-predikant, ds. Wouter Koelewijn in de
Dorpskerk. Fijn dat hij weer in ons midden wil zijn en we vinden het jammer dat hij heeft
aangegeven dat dat de laatste keer zal zijn. We willen in de dienst hem verassen en aandacht
schenken aan zijn emeritaat en 45-jarig ambtsjubileum. In de nieuwsbrief heeft u er meer
over kunnen lezen. Fijn als u er bij bent. In Hoogmade gaat collega Evert Westrik voor. De
dienst wordt daar muzikaal opgeluisterd door het koor ‘Inspiratie’. Zij zingen als dank voor de
warme contacten en de plek om te oefenen na de kerkbrand in Hoogmade. De lezing is uit
Handelingen 9 en Evert schrijft daarbij: God wekt het leven — door mensen van
barmhartigheid. Het kernvers is deze zondag: “Maar Petrus stuurde hen allen naar buiten,
knielde neer en bad. Toen keerde hij zich naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op.” Ze opende
haar ogen...” Dorkas is een mooi mens, die volop anderen helpt. Maar dan sterft ze. Sterft
daarmee ook haar inzet, haar hulpvaardigheid, haar barmhartigheid, haar liefde?

Het evangelie is dan een boodschap van hoop en opstanding. Wie nu al zich voor die
barmhartigheid inzet, proeft al iets van het eeuwige leven waarin we straks zullen delen.

De week erna op 2 november is er een gezamenlijk dienst in het Kerkje aan de Does. We zijn
blij dat we op die zondag een nieuwe kerkrentmeester kunnen benoemen en ambtsdragers
kunnen herbevestigen. U leest er hieronder meer over. Ik mag zelf in deze dienst voorgaan.
Het was even puzzelen met de plaats en datum maar fijn dat het zo kan en dank aan ds. Jan
Hulzebosch die bereid was zijn preekbeurt “terug te geven”.

Op 5 november is er een dankviering in de Dorpskerk voor al het goede dat we mochten
oogsten. Deze dienst is gewoontegetrouw samen met de gereformeerde kerk. Evert Westrik
gaat in deze dienst voor. We kijken uit naar goede diensten met elkaar!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
28 oktober 75+-middag

Aanstaande dinsdag is er vanaf 15.00 uur de middag voor 75-plussers. We zien uit naar een
middag van ontmoeten, van harte welkom. Ds. Evert Westrik is ook aanwezig om kennis te
maken.

Basiscatechisatie

Voor de kerstvakantie komen we vier keer om de week samen in gebouw Immanuel. De
eerste keer op maandagmiddag 3 november om 16.30 uur. Het thema is : “Vieren”. Leuk als
je er weer bij bent!

Bijbelkring 3 en 4 november

Op maandag 3 november van 14.30-16.00 uur komen we samen in het Kompas en dinsdag 4
november van 19.30-21.00 uur in Immanuel. We beginnen met elkaar te lezen in het boek 1
Samuel met als thema: ‘Opnieuw beginnen’. Mooi om elkaar te ontmoeten rond de Bijbel!
13 november Dorpsleerhuis



Ds. David van der Meulen over twintigers en dertigers in de kerk.

Hoe bereiken we als kerk twintigers en dertigers? Wat heeft de kerk hun te bieden? Wat
hebben zij de kerk te bieden? Dat zijn belangrijke vragen. Ds. David van der Meulen was tot
september 2025 missionair predikant in Amsterdam en schreef een boek over zijn werk
onder millennials: “Welkom in de Voorhof, over twintigers en dertigers in de kerk’.

Datum en tijd: 13 november 2025, 20.00 uur

Locatie: de Verbinding, dr. A. Kuyperweg 1, 2461 LC Woubrugge

Toegang: € 7,00 incl. koffie/thee Aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

28 november 20.30 uur Concert Gospelkoor G-Roots

De stichting Vrienden van de Dorpskerk organiseert 28 november een concert in de
Dorpskerk. Het gospelkoor G-Roots neemt je mee op een muzikale reis, vanaf de diepe
wortels van de gospel tot hedendaagse, sprankelende uitvoeringen.

Het uitgebreide repertoire varieert van krachtige Amerikaanse black gospel tot inspirerende
Nederlandstalige opwekkingsliederen en soulvolle melodieén. Kaarten via
vriendendorpskerkwoubrugge.nl

Overlijden

Wij gedenken... Albert Muller 29-08-1930 -  10-10-2025

Op vrijdag 10 oktober overleed Albert Muller. Ab, werd geboren op 29 augustus 1930, hij
bereikte de gezegende leeftijd van 95 jaar. Ab woonde vanaf zijn jonge jaren in Woubrugge
en voelde zich verbonden met het dorp en de mensen, hij voelde zich een echte
Woubruggenaar. In 1960 trouwde hij met zijn geliefde Sonja en samen kregen zij kinderen,
en later kwamen er klein- en achterkleinkinderen. Ab hield van kinderen en beleefde veel
vreugde aan hen.

Ab was een man vol humor, goedlachs, hij hield van grapjes, van gezelligheid van mensen om
hem heen. Hij vertelde graag mooie verhalen over zijn lange leven. Hij was opgeruimd van
karakter, een blijmoedig mens. Hij was dankbaar dat hij op zijn hoge leeftijd zo zelfstandig
kon zijn. Wie herinnert zich hem niet lopend of fietsend door het dorp of zittend op het
bankje aan de Bateweg of het bankje aan de Wetering voor zijn ouderlijk huis.

In de laatste maanden moest Ab onder ogen zien dat zijn fijne alledaagse leven moeizamer
werd en na een val thuis en in het ziekenhuis bleek hij niet meer naar zijn vertrouwde
appartement aan de Bateweg terug te kunnen.

Na een lange ziekenhuisperiode verhuisde hij naar verpleeghuis Overrhyn waar hij vrijdag 10
oktober gezegend en omringd door zijn dierbaren naar de overkant van het leven ging.
Tijdens de afscheidsplechtigheid op donderdag 16 oktober werden herinneringen door de
kleinkinderen gedeeld, werd zijn lange leven geschetst en mochten er woorden uit de Bijbel
klinken van hoop en troost, over een God die een overkant wil zijn en als een licht is voor
allen. Zoals de psalmdichter het zo mooi verwoordt: “In Uw licht zien wij het licht” .

Na de plechtigheid hebben we het lichaam van Ab losgelaten en overgegeven om tot as te
worden maar de herinneringen aan Ab zijn blijvend: we dragen ze mee in hoofd en hart.
We denken aan de kinderen klein- en achterkleinkinderen zijn zus en schoonzus en allen die
Ab zullen missen. We bidden dat zij mogen ervaren dat God een bron is van licht en leven in
deze en komende dagen. Het correspondentieadres van de familie is: Van Eeghenstraat 29,
2481 XR, Woubrugge.

Dank en vraag

Arjan en Jeany van de Velde-Vogel willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die zij
kregen rond de operatie van Cherlyann. Het heeft hen verrast en goed gedaan en Cherlyann
geniet ervan. De operatie is geslaagd, maar er is nog geen merkbaar resultaat; het zal tijd
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nodig hebben voordat de epilepsie onder controle is. De zorg voor Cherlyann is intensief en
het zou het gezin ontlasten als Cherlyann één keer per maand of per twee maanden een
weekend in een gastgezin zou kunnen doorbrengen. Bijvoorbeeld van zaterdagmiddag t/m
zondagmiddag, maar ook alleen een zondag zou het gezin al veel ruimte geven. U hoeft geen
medische achtergrond te hebben, alleen een portie gezonde energie is genoeg. Er is ook een
mogelijkheid een vergoeding voor de opvang te ontvangen. Bent u of jij daartoe bereid, weet
u iemand die dit zou willen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de
familie via: jeanyvogel@live.nl . Alvast veel dank voor het meedenken!

Meeleven

Dhr. Roel Bosscher (Van Alcmaerlaan 26, 2355 BB Hoogmade) mocht na verblijf in Topaz
Revitel thuiskomen. Helaas kreeg hij vorige week slechte uitslagen, we bidden voor hem en
Jannie om moed en nieuwe krachten en wensen hen Gods zegen.

Bestuur en beleid

Berichten van de kerkenraad

Nieuwe kerkrentmeester/herbevestiging diakenen

De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat Gerrit Buntsma wil toetreden tot het college
van kerkrentmeesters. Gerrit weet zich verbonden met de vierplek Hoogmade. Het is fijn dat
na het overlijden van Jan Uit den Boogaard, Piet van de Geest weer iemand naast zich zal
hebben in Hoogmade. Daarnaast hebben Rita Lekx-Notenboom en Anneke Noodelijk- van
der Eijk aangegeven hun ambtstermijn als diaken te willen verlengen. Ook daar zijn we
dankbaar voor en blij mee! In de gezamenlijke eredienst op 2 november in het Kerkje aan de
Does willen we Gerrit benoemen als kerkrentmeester en Rita en Anneke herbevestigen.
Eventuele bezwaren tegen de herbevestiging van beide diakenen kunt u kenbaar maken bij
de scriba voor dinsdag 28 oktober 2025. Wilt u in uw gebeden deze mensen gedenken?

26 november: Gemeente-avond

Alvast voor in de agenda: op woensdag 26 november is er een gemeenteavond in gebouw
Immanuel. We beginnen om 19.30 uur. Over de inhoud van de avond krijgt u nog apart
bericht.

Berichten van de diaconie

Collecte 5 en 9 november

Op woensdag 5 november, de dienst met Dankdag, en op zondag 9 november is de diaconale
collecte bestemd voor Dorcas. Deze organisatie zorgt ervoor dat de allerarmsten in de Oost-
Bloklanden met de kerst een overlevingspakket krijgen om de ergste wintermaanden door te
komen. In het verleden zamelden wij hier boodschappen voor in, tegenwoordig kopen zij de
benodigdheden in de landen zelf, zodat er geen transportkosten zijn. Van harte aanbevolen.
Inzamelen DE Punten voedselbank

Spaart u nog DE koffiebonnen? We willen de traditie voortzetten om zoveel mogelijk punten
in te zamelen, zodat de Voedselbank hiervoor weer pakken koffie kan krijgen. U kunt de
bonnen inleveren bij Rita Lekx of in de brievenbus van Immanuél doen en voor Hoogmade bij
Hanneke Stigter. Het zou fijn zijn wanneer ze al geknipt ingeleverd kunnen worden. Alvast
bedankt.

Berichten van de Kerkrentmeesters

Via Gretha Bregman werd € 20,00 ontvangen voor de opknapbeurt in Immanuel. Deze
opknapbeurt is in volle gang, zoals u telkens kunt zien als u daar binnenloopt. Ondertussen
zijn we goed op weg om alle geplande werkzaamheden ook financieel mogelijk te maken.
We hebben een prachtige gift uit de nalatenschap van Piet en Jo Noordam mogen ontvangen
van €10.000, die we voor de opknapbeurt willen gebruiken. Daarnaast hebben we in




september een anonieme gift van €2.000 ontvangen voor de opknapbeurt. Diverse andere
giften hebben tot nu toe nog zo’n €3.000 opgebracht, waardoor we nu in totaal al ca.
€15.000 hebben mogen ontvangen. Alle gevers hartelijk bedankt!

De totale begroting voor de opfrisbeurt bedraagt ongeveer €20.000. Uw giften zijn nog
steeds welkom en zullen goed worden besteed!

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor
zondag 2 november.

Groet, Van 5 t/m 11 november hoop ik een weekje vrij te zijn. In voorkomende gevallen is
ds. Evert Westrik beschikbaar. Allen een warme groet, Gretha Bregman-Hoving



