Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

12 oktober  9.30 gezamenlijke dienst in de ‘Verbinding’, viering Heilig Avondmaal
19 oktober  9.30 Ds. J. Verschoof, Leimuiden

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

12 oktober  9.30 gezamenlijke dienst in de “Verbinding’, viering Heilig Avondmaal
19 oktober 10.00 Ds. N. Paap, Vlaardingen

Vieren en doen

Aanstaande zondag komen we samen in de gereformeerde kerk, de ‘Verbinding’ om samen
het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger is Ds. Carolina Koops-Verdoes. Zij schrijft
daarover het volgende: “We zullen in deze dienst Lucas 24:13-35 lezen over de
Emmadiisgangers. Terwijl ze vanuit Jeruzalem onderweg zijn naar Emmatis komt er lemand
met hen meelopen. Als ze in Emmadis zijn aangekomen en Jezus het brood breekt en het hen
geeft, zien zij Wie met hen meegelopen is vanuit Jeruzalem. De Heer, de Opgestane. Ze
ontvangen inzicht, ongeloof en twijfel veranderen in geloof en ontgoocheling wordt diepe
vreugde. Het werk van de Heilige Geest. Zo sluiten we aan bij de en het jaarthema van de
landelijke kerk: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”.

De week erna ontvangen we in de Dorpskerk ds. Jelis Verschoof en in het Kerkje aan de Does,
ds. Nico Paap. Goede diensten met elkaar gewenst!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
Koffie-ontmoeting woensdag 22 oktober

U bent op de 2e en 4e woensdag van harte welkom bij de koffie-ontmoeting in gebouw
Immanuel. Een plek en tijd voor ontmoeting en gezelligheid. De koffie met wat lekkers staat
klaar vanaf 10 uur. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Gerrie Verboom: 0172-518218
Bijbelkring

In de winterperiode willen we een aantal Bijbelkringen organiseren. Hierbij alvast de data
voor in de agenda van 2025, (de data voor 2026 volgen nog):

J maandag 3 november middag Hoogmade 14.30-16.00
J dinsdag 4 november avond Woubrugge 19.30-21.00
) maandag 1 december middag Hoogmade 14.30-16.00
) dinsdag 2 december avond Woubrugge 19.30-21.00

Collega ds. Evert Westrik schrijft er het volgende over:

We lezen met elkaar 1 Samuel de hoofdstukken 1 — 4, met als thema: Een volk dat opnieuw
moet beginnen. Hoe gaat dat?

Het boek 1 Samuel komt na Richteren. Israél is in een crisis: er is moreel verval, geen koning,
“ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen” (Richteren 21:25).

De priester Eli is zwak, zijn zonen zijn corrupt (1 Sam. 2:12-17). Dat beeld helpt totaal niet
om opnieuw te beginnen. De moed zakt je in de schoenen.

ledereen verlangt naar een opleving, een geestelijke vernieuwing. Maar hoe komt die? En
dat begint verrassend klein, in een gezin waar van alles mis is. Waar de één gepest wordt,
Hanna, en de ander haar triomfen viert, Penina? Voor wie kiest de Heer partij? En bij wie
begint de vernieuwing? Mooi om elkaar te ontmoeten rond de Bijbel, woord van God, woord
dat met ons meegaat door de tijden heen op weg naar het Koninkrijk.

Omzien naar elkaar

Dank



Veel dank voor alle kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag. Dat deed en doet
me heel goed. Het is fijn zo te ervaren lid te zijn van deze gemeente. Hartelijke groet, Geertje
Visser-de Rijk

Meeleven

Mw. Tinie Bakker is afgelopen week verhuisd naar Wijdezorglocatie Jacobus (Saskia van
Uylenburchlaan 1, 2377CR Oude Wetering, k.112) We wensen Tinie toe dat ze zich snel mag
thuisvoelen op deze nieuwe woonplek en wensen haar Gods zegen.

Dhr. Roel Bosscher (Van Alcmaerlaan 26, 2355 BB Hoogmade) werd met spoed opgenomen
in het ziekenhuis. De geplande operatie werd eerder uitgevoerd en we zijn met Roel en
Jannie dankbaar dat de operatie geslaagd is. Er is nog een lange weg van herstel te gaan, we
wensen hem en Jannie moed en Gods kracht op deze weg.

Dhr. Ab Muller verblijft in Topaz Overrhyn (Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ, Leiden, afd.
Oranjegracht k.2204). We wensen hem alle sterkte en zegen.

De niet bij naam genoemden die onderzoeken of behandelingen ondergaan, wachten op
uitslagen of moeilijke beslissingen moeten nemen, wensen we Gods nabijheid. Ook denken
we aan zij die worstelen met depressieve gevoelens, het kan je soms moedeloos maken. In
de Bijbel lezen we: “Vertrouw op God als het leven zwaar is, Hij zal voor je zorgen” (1Petr.5:7
BGT) Ik wens een ieder op zijn of haar weg toe dat die woorden voelbaar zijn, dat u en jij het
mag ervaren: God is erbij!

Bestuur en beleid

Berichten van de Kerkrentmeesters

Vrijwilligersbaan met vergoeding

Vanaf 1 januari zoeken we iemand voor het schoonhouden van gebouw Immanuel. Is het iets
voor jou/u of weet u/jij iemand? We kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding (maximaal
€ 2100,00 per jaar) betalen. Meer informatie of interesse? Neem dan contact op met Marc
van der Leij (06 5140 0775).

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad @ pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor
zondag 19 oktober.

Groet Allen een zegenrijke groet en tot ziens in onze dorpen, Gretha Bregman-Hoving



