Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

14 september 9.30 Ds. A. Christ, Katwijk, gezamenlijke zomerdienst in de Gereformeerde
kerk

21 september 9.30 Ds. C. Koops-Verdoes en Pastor G.J.H. Bregman-Hoving,
gezamenlijke startdienst

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

14 september 10.00 Ds. G. van Viegen, Leimuiden

21 september zie Woubrugge

Vieren en doen

Op zondag 14 september is er een gezamenlijke zomerdienst in de Gereformeerde kerk / De
Verbinding. Ds. Christ uit Katwijk gaat dan voor. In het Kerkje aan de Does, verwelkomen we
onze consulent Ds. Gerard van Viegen uit Leimuiden.

De week erna, op zondag 21 september vieren we samen met de gereformeerde kerk de
start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Deze dienst is in de Dorpskerk. Ds. Carolina Koops-
Verdoes en ik zelf gaan dan voor. Hieronder leest u er meer over.

Graag tot ziens in de diensten!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
Open Monumentendag: Dorpskerk en Kerkje aan de Does

Op Open Monumentendag (13 september) zijn onze beide kerkgebouwen open van 10.00-
16.00 uur. In Kaag en Braassem kunt u de Elfdorpenroute fietsen en u kunt starten bij de
Dorpskerk of het Kerkje aan de Does of een van de andere monumenten op de route.

Dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben onze monumenten in de zomerperiode open
te stellen!

14 september Herdenking 500 jaar Jan de Bakker

Op zondag 14 september is er vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur in de Dorpskerk een
samenkomst in het teken van de geschiedenis van Jan de Bakker. Op 15 september 2025 is
het 500 jaar geleden dat Jan de Bakker in Den Haag ter dood gebracht werd vanwege zijn
verkondiging van de leer van Luther. Jan de Bakker was pastoor in het verdwenen dorp
Jacobswoude en was een van de eersten die het protestantse geluid liet horen in de
noordelijke Nederlanden. Het protestantisme in Nederland ontstond zou je kunnen zeggen in
de regio van Woubrugge. Tijdens de middag op 14 september is er aandacht voor zijn leven
en gedachtengoed in de vorm van korte lezingen, film, muziek en toneel. Deze middag wordt
georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging O.C. van Hemessen en is een
middag voor iedereen!

Happen en Trappen op 20 september

Op zaterdag 20 september (de zaterdag voor de Startzondag) organiseren de Aarkerk in Ter
Aar, de PG Does en Wetering en de GK Woubrugge een gezamenlijk 'Happen en Trappen'
voor gemeenteleden. Tussen 10.00 en 15.30 uur kunt u, via mooie fietsroutes, de vier
kerkgebouwen in Hoogmade, Ter Aar en Woubrugge bezoeken. U kunt zelf kiezen bij welk
kerkgebouw u wilt starten, daar krijgt u dan de fietsroute. Op iedere vierplek is iets
bijzonders te doen en is er uiteraard iets te eten en te drinken. Voor mensen die niet in staat
zijn te fietsen wordt alternatief vervoer geregeld. Een sportieve en gezellige manier om
elkaar als gemeenten nader te leren kennen! De Dorpskerk in Woubrugge is na 14.00 uur
niet meer te bezoeken vanwege het jubileumconcert van ‘De Lofstem’.

Jubileumconcert ‘De Lofstem’



Op zaterdagavond 20 september viert het koor ‘De Lofstem’ zijn 120 jarig jubileum. Het koor
biedt een concert aan in de Dorpskerk en zingt liederen uit de diverse periodes van hun
bestaan. Het geheel staat onder leiding van Nelly van den Broek. De gratis kaarten zijn
verkrijgbaar via een van de leden of 06-40123893.

Startzondag op 21 september- 'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

Op zondag 21 september vieren we als gezamenlijke kerkelijke gemeenten van Woubrugge
en Hoogmade de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Als voorgangers van beide
gemeenten willen we aansluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk: 'Kijk! Laat je
verrassen door het werk van Gods Geest'.

Dit thema speelt een centrale rol in de startdienst maar wil ook het thema zijn in de
activiteiten van het komende seizoen. Als we over God en over Gods Geest denken en
spreken, doen we dat met beelden en woorden. Onze vraag aan u en jou is om voor de
startdienst een vaandel te maken ter grootte van ongeveer een A4 met daarop uw en jouw
beeld(en) of woord(en) die Gods Geest voor u en jou (be)tekent.

U kunt de vaandels van papier, stof of wat u ook maar bedenkt maken, het mag alle vormen
hebben. We willen van alle vaandels een slinger maken die zich uitvouwt in de kerk. Daarom
graag inleveren voor vrijdag 19 september in een van de drie kerken of bij een van de
voorgangers.

€

De landelijke kerk brengt u en jou wellicht op een idee met bijgaande illustratie die dit jaar
bij het thema is gekozen:

De illustratie toont een vlamvormig symbool in levendige kleuren dat de veelzijdige werking
van Gods Geest uitbeeldt. De witte lijn die door het symbool loopt, verwijst naar de Heilige
Geest als een duif, terwijl de vlam de vurigheid van de Geest symboliseert. De druppel staat
voor het levengevende water en de kleurigheid representeert zowel de creativiteit van de
Schepper als de veelkleurigheid van de schepping en de kerk. We kijken uit naar uw
bijdragen en naar de startdienst!

Koffie-ontmoeting woensdag 24 september

U bent op de 2e en 4e woensdag van harte welkom bij de koffie-ontmoeting in gebouw
Immanuel of op het pleintje aan het water voor een praatje, een kopje koffie / thee met
(vaak) wat lekkers erbij. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom en neem gerust iemand mee!
Omazien naar elkaar

Wij gedenken... Nies de Jeu 20 juni 1958 — 12 augustus 2025

Op 12 augustus overleed Niesje Maria de Jeu, Nies werd 67 jaar. Geboren in het gezin van
Henk en Corrie de Jeu-Boon, groeide Nies op als oudste van drie dochters. Vanaf haar jonge
jaren was Nies veel bezig met sport en ging graag de wedstrijd aan, op de fiets, op de
schaats, hardlopend of tennissend. Ze hield van buiten zijn en optrekken met anderen.



Nies werd moeder van Iris en Kasper en was er voor haar kinderen, altijd. Ze accepteerde je
zoals je bent en stimuleerde je om vooral jezelf te worden. Nies haar rugzak was, zoals ze zelf
zei, aardig vol. Het leven gaf haar veel maar het leven ontnam haar ook veel. Het was voor
Nies een extra reden om vooral van het leven te genieten.

Toen zij in 2019 de diagnose uitgezaaide longkanker kreeg kwamen de eigenschappen en
levensvisie van Nies samen. Ze ging de wedstrijd, de strijd met haar ziekte aan en genoot van
al het goede wat er nog was in haar leven en waarvan zij de kunst bezat het te blijven zien.
Ook tijdens haar ziekte bleef ze voor haar kinderen een vaste basis, waar je terecht kon,
altijd.

In het afgelopen voorjaar moest Nies en wij allen met haar, onder ogen zien dat de ziekte
niet meer te bestrijden was. Nies kon niet meer de wedstrijd aangaan maar bleef ondanks
alles wel genieten. Van haar kinderen en partners van de vele contacten die ze had. Op 2
augustus gaf zij voor al haar geliefden een feest, een “Vier het leven feest” waar ze zelf
iedereen toesprak en tijd nam om het goede van het leven te delen.

10 dagen later overleed Nies in het bijzijn van haar kinderen en ging zij over naar een andere
werkelijkheid, zoals Nies geloofde een leven na dit leven, een leven bij God.

God was voor Nies een gevende God een God die haar hielp, Hij was voor haar een bron van
kracht. Ze was trouw en meelevend lid van onze gemeente en droeg tot zij ziek werd het
ambt van diaken met trouw en toewijding. In de dankdienst voor haar leven, geleid door
schaatsmaatje ds. Jan Henzen, hoorden we de Psalmwoorden: “Ik sla mijn ogen op naar de
bergen van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van God....”

Een God om je naar te richten, zoals je beneden aan de berg staat met je fiets en je ogen
richt op de top. Zo richtte Nies zich tot God, de God van liefde, de God die blijft, altijd. Zoals
het op de kaart stond: “Licht dat niet dooft, liefde die blijft”

Na de dienst in de Dorpskerk is het lichaam van Nies overgegeven om tot as te worden, maar
de liefde van Nies voor ons allen en de liefde van ons allen voor Nies die zal blijven.

We wensen de kinderen, moeder, zus en allen die Nies zullen missen toe dat zij zich gedragen
mogen weten door de liefde, God zelf, vandaag en alle dagen.

Meeleven

Mw. Corrie de Jeu-Boon is na een verblijf in Woudsoord weer thuis aan de Gerbrand
Swartlaan 3. We wensen haar toe dat het thuis goed mag gaan en dat er veel lieve mensen
om haar heen zijn om een helpende hand en een troostend woord te bieden.

Dhr. Roel Bosscher (Van Alcmaerlaan 26, 2355BB Hoogmade) ontving het moeilijke bericht
dat hij een kwaadaardige tumor heeft en een darmoperatie moet ondergaan. We wensen
Roel en Jannie, veel sterkte en zegen in deze onzekere periode waarin moeilijke keuzes
gemaakt moeten worden.

Cherlyann van de Velde, (Graaf Willem Il laan 31 2355BG, Hoogmade) onderging een
geslaagde operatie in verband met de vele epileptische aanvallen die zij heeft. We hopen
met het hele gezin dat er verlichting mag komen en meer rust voor allemaal. We wensen hen
nieuwe energie en krachten. (En ook als je 9 bent is een kaartje altijd leuk om te ontvangen!)
Bestuur en beleid

Afscheid consulent-nieuwe consulent

Aan het einde van deze maand gaat Ds. Gerard van Viegen met emeritaat. Dan eindigt ook
zijn consulentschap voor onze gemeente. We willen Gerard bedanken voor de momenten
waarop we een beroep op hem mochten doen en wensen hem een goed afscheid in
Leimuiden en een nieuwe tijd van rust en ruimte onder Gods zegen.



Blij zijn we u te kunnen vertellen dat Ds. Evert Westrik uit Boskoop, onze nieuwe consulent
wordt en dat hij voor ongeveer een dag per week de gemeente wil ondersteunen in de vele
werkzaamheden die er in de gemeente zijn. Ds. Westrik start per 1 oktober, we zien uit naar
een fijne samenwerking!

Bericht van de Kerkrentmeesters: Opknapbeurt Immanuel

We kunnen nog wel wat handige handen gebruiken voor het schilderwerk, het naaien van de
gordijnen etc. Wilt u als vrijwilliger helpen? Dan kunt u contact opnemen met Marc van der
Leij via 06-51400775.

Ook uw financiéle steun is van harte welkom. Dit kan worden overgemaakt op de rekening
van de kerkrentmeesters: NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van: CvK Pg Does en Wetering
ovv opknapbeurt Immanuel. De totale begroting voor deze opfrisbeurt bedraagt ongeveer
€20.000. Alvast dank!

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor
zondag 21 september.

Groet Ontvang allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving



