
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
28 september 9.30   Ds. H.J. Franzen, Pijnacker 
  5 oktober 9.30   Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen 

19.00  Zangdienst: “Het levenslied” 
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
28 september 10.00  Mw. M. Walburg, Alphen aan den Rijn  
   5 oktober 10.00   Ds. J. Verschoof, Leimuiden 
 
Vieren en doen 
Na een zomerperiode van gezamenlijke diensten met de gereformeerde kerk, hebben we 
zondag de afsluiting daarvan gehad en vierden we samen de start van het nieuwe kerkelijke 
seizoen. We kijken terug op goede samenkomsten en fijne contactmomenten. 
De komende zondagen ontvangen we op onze beide vierplekken verschillende 
gastvoorgangers. Ds. Franzen en ds. Zaadstra in de Dorpskerk en mw. Walburg en ds. 
Verschoof in het Kerkje aan de Does. 
Zondagavond 5 oktober is er ’s avonds in de Dorpskerk een zangdienst. We zingen liederen 
die aangedragen werden door verschillende gemeenteleden en die in hun leven van 
betekenis zijn (geweest). Daarom hebben we als thema gekozen voor ‘het Levenslied’. Zingt u 
weer mee?  Goede diensten gewenst!  
Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959) 
Koffie-ontmoeting woensdag 8 oktober  
U bent op de 2e en 4e woensdag van harte welkom bij de koffie-ontmoeting in gebouw 
Immanuel, voor een moment van contact en samenzijn. De koffie met wat lekkers staat klaar 
vanaf 10 uur. 
Omzien naar elkaar 
Dank 
Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve kaarten met gelukwensen voor ons 55-jarig 
huwelijk. En voor de mooie bloemen, plant en Wienus voor de mooie plaat. Het heeft ons 
erg verrast! We hebben een mooi feest gehad met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind 
en familie. We zijn God dankbaar voor de jaren die we samen mogen zijn. Hartelijke groet 
van Gijs en Elly Vrolijk. 
Mevrouw G. Müller-Verkade wil heel graag iedereen bedanken die haar een kaartje heeft 
gestuurd voor haar 90e verjaardag.  
Meeleven 
Mw. Tinie Bakker (Vrouwgeestweg 66,2481 KP) werd na een val in huis opgenomen in het 
Alrijne ziekenhuis. We wensen haar een voorspoedig herstel! 
Dhr. Roel Bosscher (Van Alcmaerlaan 26, 2355BB Hoogmade)  moet 7 oktober een operatie 
ondergaan. We wensen hem en Jannie rust en vertrouwen. 
Dhr. Ab Müller  verblijft al langere tijd in het Alrijne ziekenhuis. (S. Smitweg,2353 GA 
Leiderdorp Afd. A4 k. 50) Het is moeilijk en verwarrend voor hem, we wensen hem rust en 
zegen.  
Mw. Joke Slingerland-Verschuur verhuisde na een val in haar huis naar Woudsoord. Thuis 
lukte het niet meer. Een hele verandering, we bidden voor Joke dat ze zich thuis mag weten 
in haar nieuwe omgeving. Het adres van Joke is: Weteringpad 3, 2481 AS kamer 114) 
Mw. Alie Uit den Boogaard-Wassenaar verblijft na een ziekenhuisopname in Marente 
Wijckersloot in Oegstgeest (afd. Energie, kamer 2.13 Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB) We 



wensen Alie toe dat ze nieuwe krachten op zal doen èn dat ze mag ervaren dat God een bron 
van kracht is. 
We weten ook van anderen die een moeilijke weg gaan. Lichamelijk of geestelijk, het is vaak 
ploeteren. Hoe het ook is : Gods zegen en nabijheid gewenst! 
Bestuur en beleid 
Berichten van de Kerkrentmeesters 
Opknapbeurt Immanuel 
De financiële thermometer van het opknappen staat inmiddels op € 3.390,--  Hartelijk dank 
voor alle gulle bijdragen! Het opknappen van gebouw Immanuël is begonnen met het 
schilderen en kleine aanpassingen in de grote hal. Daarna komen de consistorie, de toiletten 
en de grote zaal. Door het intensieve gebruik van ons gebouw zal het opknappen enige tijd in 
beslag nemen. Stap voor stap! We kunnen nog steeds praktische en financiële hulp 
gebruiken. Wilt u helpen? Neem dan contact op met Marc van der Leij: 06-51400775. 
Uw financiële steun kan worden overgemaakt op de rekening van de kerkrentmeesters: NL69 
RABO 0373 7355 45 ten name van: CvK Pg Does en Wetering ovv opknapbeurt Immanuel. 
Veel dank voor uw steun in welke vorm dan ook. 
Vrijwilligersbaan met vergoeding 
Vanaf 1 januari zoeken we iemand voor het schoonhouden van gebouw Immanuel. Is het iets 
voor jou/u of weet u/jij iemand? We kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding (maximaal 
€ 2100,00 per jaar) betalen. Meer informatie of interesse? Neem dan contact op met Marc 
van der Leij (06 5140 0775).  
Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan 
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor 
zondag 5 oktober. 
Groet Het kerkelijk seizoen is begonnen en de afgelopen periode stond bol van activiteiten 
van verschillende aard. De gemene deler is dat er enthousiasme is bij het deelnemen, dat er 
veel deelnemers zijn en dat er organisatiekracht is. Fijn dat het zo gaat met elkaar! In de 
startdienst zagen we de vaandels die gemaakt werden. Een ieder verbeeldde met creativiteit 
wat de Heilige Geest betekent voor hem of haar. De komende week hangt de slinger nog in 
de Dorpskerk, daarna hangen we hem in het Kerkje aan de Does en op 12 oktober dragen we 
hem over aan de Gereformeerde kerk als we gezamenlijk de maaltijd van de Heer vieren. 
Daarmee geven we iets weer van Gods Geest: het is niet één plek waar de Geest zich aan 
verbindt, de Geest werkt op vele manieren en wordt op vele manieren doorgegeven. De 
Geest gaat met ons mee zoals ik het zondag zei: achterop de bagagedrager moedigt Hij aan, 
geeft Hij een zetje in de rug, en dan is het aan ons om het stuur los te laten,  met losse 
handen te durven fietsen: ontvangend, om ons heen kijkend en verwonderend! 
Laten we in dat vertrouwen met elkaar het nieuwe seizoen ingaan! Een warme groet, Gretha 
Bregman-Hoving 
 

 

 


