Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

17 augustus 9.30 Ds. D.A.J. Sonneveld, Beuningen, gezamenlijke zomerdienst in de
Gereformeerde kerk

24 augustus 9.30 Ds. Carolina Koops-Verdoes, gezamenlijke zomerdienst

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

17 augustus 10.00 Dhr. C. van Rijn, Sneek

24 augustus zie Woubrugge

Vieren en doen

Op zondag 17 augustus is de vijfde gezamenlijke zomerdienst in de Gereformeerde kerk / De
Verbinding. Ds. Sonneveld uit Beuningen gaat dan voor. In Hoogmade is de heer Cees van
Rijn onze voorganger. De week erop komen we als gezamenlijke kerken samen in de
Dorpskerk met als voorganger ds. Carolina Koops-Verdoes. Goede diensten gewenst!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)

Zomeropenstelling Dorpskerk en Kerkje aan de Does op zaterdag

In de zomermaanden zijn de Dorpskerk en het Kerkje aan de Does op zaterdag tussen 11.00
en 15.00 uur open voor bezoekers. In beide kerken zijn gastheren en -vrouwen aanwezig en
wordt er regelmatig op het orgel gespeeld door één van onze organisten. We hebben al veel
vakantiegangers, wandelaars, fietsers, dorpsgenoten en bootjesmensen welkom geheten in
onze kerkgebouwen in Woubrugge en Hoogmade en we gaan hier nog mee door t/m Open

Monumentendag (13 september).

Zomerontmoeting / koffiedrinken woensdag 27 augustus

In de zomermaanden bent u op de 2e en 4e woensdag van harte welkom bij de
zomerontmoeting in gebouw Immanuel of op het pleintje aan het water voor een praatje,
een kopje koffie / thee met (vaak) wat lekkers erbij. De koffie staat klaar om 10.00 uur!

Startzondag op 21 september- 'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

Op zondag 21 september vieren we als gezamenlijke kerkelijke gemeenten van Woubrugge
en Hoogmade de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Als voorgangers van beide
gemeenten willen we aansluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk: 'Kijk! Laat je
verrassen door het werk van Gods Geest'.

Dit thema speelt een centrale rol in de startdienst maar wil ook het thema zijn in de
activiteiten van het komende seizoen. Als we over God en over Gods Geest denken en
spreken, doen we dat met beelden en woorden. Onze vraag aan u en jou is om voor de
startdienst een vaandel te maken ter grootte van ongeveer een A4 met daarop uw en jouw
beeld(en) of woord(en) die Gods Geest voor u en jou (be)tekent.

U kunt de vaandels van papier, stof of wat u ook maar bedenkt maken, het mag alle vormen
hebben. We willen van alle vaandels een slinger maken die zich uitvouwt in de kerk. Daarom
graag inleveren voor vrijdag 19 september in een van de drie kerken of bij ondergetekenden.
We kijken uit naar uw bijdragen en naar de startdienst, een hartelijke zomergroet, Carolina
Koops-Verdoes en Gretha Bregman-Hoving

Omazien naar elkaar
Voor velen zijn deze zomerweken weken van er op uit trekken en leuke dingen doen. Dat
gunnen we u van harte. Toch zijn er ook gemeenteleden voor wie deze periode minder
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makkelijk is, bijvoorbeeld omdat ze weinig bezoek krijgen of ziek zijn. Een telefoontje, kaartje
of appje kan dan veel betekenen.

Dank

Via deze weg willen we u hartelijk danken voor uw medeleven, uw aanwezigheid en de
kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma, Ria Bruggeman-Bracht. Een hartelijke groet van haar

kinderen, Marjolein, Daniélle en Robert-Jan

Dank

We willen iedereen bedanken voor de berichten, felicitaties, bloemen en kaarten die we
hebben ontvangen naar aanleiding van ons 25-jarig huwelijk. We waren blij verrast met deze
aandacht. Jan en Nicoline van Rijn

Bestuur en beleid

Berichten van de Kerkrentmeesters:

Collecten in de kerk

Vanaf 1 september wordt het storten van contant geld ingewikkelder en duurder. Wilt u ons
daarom helpen door gebruik te maken van de digitale betaalmogelijkheden en/of
collectebonnen? Contante bijdragen blijven natuurlijk nog steeds mogelijk. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking en uw gulle steun!

Opknapbeurt Immanuel

Eind juli zijn we gestart met de opknapbeurt van gebouw Immanuel. Na ruim 40 jaar is het
daar echt tijd voor! De hal is inmiddels gewit en er zijn nieuwe lampen opgehangen. Maar
dat is nog maar het begin — we hebben nog veel meer plannen. We willen onder andere
gaan behangen, verven, nieuwe gordijnen maken en ophangen.

Hiervoor zoeken we helpende handen én sponsors. Bent u handig met een kwast? Kunt u
goed behangen? Of wilt u gordijnen naaien? Dan kunnen we uw hulp goed gebruiken!
Daarnaast is ook financiéle steun van harte welkom. Elke bijdrage — groot of klein — helpt
ons verder. Donaties kunnen worden overgemaakt op de rekening van de kerkrentmeesters:
NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van: CvK Pg Does en Wetering ovv opknapbeurt
Immanuel. De totale begroting voor deze opfrisbeurt bedraagt ongeveer €20.000.

Mogen we op u rekenen? Aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Marc van
der Leij via 06-51400775.

Vakantie kerkelijk werker

Onze kerkelijk werker Gretha Bregman-Hoving geniet samen met haar man Leen van een
welverdiende vakantie. Zij is afwezig tot 25 augustus. Gedurende haar afwezigheid staat ds.
Evert Westrik ons bij, mocht dat nodig zijn. Het contact verloopt via de scriba
(scriba@pgdoesenwetering.nl / 06 1137 6459).

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor
zondag 24 augustus.

Groet
Met een zomerse groet namens de kerkenraad, Marianne Zandstra (scriba)
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