
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
20  juli 9.30   Ds. C.Koops-Verdoes Gezamenlijke zomerdienst in de gereformeerde 

kerk, ‘De Verbinding’ 
27  juli  9.30   Ds. E. Westrik, Boskoop 
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
20 juli   10.00   Mw. M. Walburg 
27 juli  10.00   Zie Woubrugge 
Vieren en doen 
Aankomende zondag starten we met gezamenlijke zomerdiensten met de gereformeerde 
kerk. Aanstaande zondag is er een dienst in de Verbinding. Carolina Koops is dan voorganger. 
In het Kerkje aan de Does gaat mw. Maya Walburg voor. De zondag erna is er in Hoogmade 
geen dienst en komen we samen in de Dorpskerk. Dan gaat goede bekende Ds. Evert Westrik 
voor. Goede diensten gewenst!  
Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959) 
Zangavonden - oproep om liederen door te geven 
De volgende zangavond is op 5 oktober (zet dit alvast in uw agenda!). Het duurt nog even, 
maar we horen graag van u/jou welke liederen u graag zou willen zingen op deze avond. U 
kunt de liederen opgeven bij Marcvdleij63@gmail.com (graag voor 21 september). 
Met uw inbreng maken we er samen weer een mooie avond van. Dank alvast! 
Zomeropenstelling Dorpskerk en Kerkje aan de Does vanaf zaterdag 19 juli 
In de zomermaanden zijn de Dorpskerk en het Kerkje aan de Does op zaterdag tussen 11.00 
en 15.00 uur open voor bezoekers. We gaan hier mee door t/m Open Monumentendag (13 
september) en we hopen dat weer veel vakantiegangers, wandelaars, fietsers, dorpsgenoten 
en bootjesmensen een kijkje komen nemen in onze kerkgebouwen in Woubrugge en 
Hoogmade. Iedere zaterdag zijn er in beide gebouwen gastheren en -vrouwen aanwezig en 
ook zal er af en toe op het orgel gespeeld worden door één van onze organisten.  
Zomerontmoeting / koffiedrinken woensdag 23 juli  
In de zomermaanden bent u op de 2e en 4e woensdag van harte welkom bij de 
zomerontmoeting in gebouw Immanuel of op het pleintje aan het water voor een praatje, 
een kopje koffie / thee met (vaak) wat lekkers erbij. De koffie staat klaar om 10.00 uur!  
Omzien naar elkaar 
Dank 
Van de familie Walraven ontvingen we onderstaand berichtje: 
'Als je je voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn 
Als je dan een hand wordt aangereikt en het blijkt Gods hand te zijn 
Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn 
Dan ben je niet heengegaan, maar voorgoed Thuis gekomen.' 
We willen u hartelijk danken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten 
die we hebben ontvangen na het overlijden van onze moeder en schoonmoeder Jannie 
Walraven-Haring.  
Wij gedenken….     Ria Bruggeman-Bracht 12 mei 1957-28 juni 2025    
Op zaterdag 28 juni Aria Petronella Bruggeman-Bracht, Ria werd 68 jaar.  Zij werd in 
Woubrugge geboren en groeide op als  jongste zusje in het gezin Bracht aan de 
Vrouwgeestweg. Ze was sinds 2012 weduwe van Henk Bruggeman met wie zij drie kinderen 
kreeg: Marjolein, Daniëlle en Robert-Jan. Het leven van Ria was niet eenvoudig en werd op 
veel manieren en vele malen getekend door verlies en tekort. Maar op de een of andere 



manier wist Ria daar mee om te gaan, zij was in staat om staande te blijven, ze vocht, ze zette 
door en accepteerde wat haar overkwam.  
Haar vertrouwen in God speelde daarin een grote rol, de hoofdrol, want ondanks alles wist 
Ria dat God haar droeg door de verliezen en de tekorten heen. God was haar veilige haven 
en gaf haar een diep vertrouwen dat het altijd beter kan worden. Ze was graag en trouw in 
de kerkdiensten, had haar vaste plek samen met zus Gerda en voelde zich deel van de 
gemeente. 
Moeilijk was het voor haar en zij die om haar heen stonden dat met het pensioen in zicht Ria 
getroffen werd door dementie. Ze moest steeds meer afscheid nemen, van het oppassen op 
de kleinkinderen, van het werk, van de kerk en acht maanden geleden van Woubrugge, toen 
zij werd opgenomen in de ‘Driehof’ in Hazerswoude, waar ze zelf al die jaren gewerkt had en 
nu zelf verzorgd moest worden. Daar stierf ze gezegend door de liefdevolle zorg van haar 
kinderen en voor de laatste keer gezegend met Gods woorden van trouw en bescherming. 
Op zaterdag 5 juli kwamen we samen in de Dorpskerk, voor de dankdienst voor Ria’s leven. 
We hoorden Psalm 68 over een God die ons dag aan dag draagt en de woorden uit de brief 
van Johannes, over dat God liefde is. Zoals de liefde over de dood heen reikt zo reikt God 
over de dood heen. In dat vertrouwen hebben we haar lichaam overgegeven om tot as te 
worden. We wensen Marjolein, Daniëlle en Robert-Jan en hun gezinnen, zus Gerda en broer 
Eliza en een ieder die Ria zal missen de ervaring dat God met hen is en ook hen in dit verdriet 
dag aan dag zal dragen. 
Bericht van overlijden 
Op donderdag 10 juli overleed ons trouwe gemeentelid Tiny Molenaar-Biemond. Tiny werd 
85 jaar. We hebben haar, op woensdag 16 juli, na een dankdienst in de Dorpskerk, begraven 
in Woubrugge. We wensen de kinderen Elbert en  Marco en hun gezinnen, Gods troostende 
nabijheid toe. Het correspondentieadres van de familie is: Weteringpad 15, 2481 AS 
Woubrugge. 
Meeleven 
Mw. Fem Angenent -van Beem verblijft op moment van dit schrijven nog in de logeerkamer 
van Woudsoord, (Weteringpad 3,2481 AS) We bidden met haar dat ze spoedig naar huis kan 
terugkeren en wensen haar voor iedere dag nieuwe moed en Gods zegen.  
Anderen verblijven permanent in verzorgingshuizen of zijn aan huis gebonden. Goed om ook 
in de vakantieperiode als gemeente hen te bezoeken of een kaartje te sturen! 
Huwelijksjubileum 
Op dinsdag 22 juli zijn Roel en Jannie Bosscher-Heijns maar liefst 60 jaar getrouwd! Na alles 
wat zij meemaakten is het bijzonder dit te kunnen vieren. We wensen hen een stralende 
vierdag en onder Gods zegen alle goeds voor de tijd die komt! Het adres van het bruidspaar 
is: Van Alcmaerlaan 26, 2355 BB Hoogmade.  
Berichten van de Kerkrentmeesters 
Benoeming kerkrentmeester 
Het College van Kerkrentmeesters is verheugd om te kunnen melden dat Ed Molenaar wil 
toetreden tot het College en bereid is om de taak van voorzitter op zich te nemen. 
In de dienst van 7 september zal Ed als kerkrentmeester benoemd worden.  
Giften 
Via Jeanne Grandia kwam er een gift binnen van € 20,00 voor het verjaardagfonds/ in de 
Gloria en via Hanneke Stigter € 50,00 voor de kerkrentmeesters.  Gretha Bregman ontving € 
10,00 voor de kerk. Veel dank voor deze bijdragen! 



Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan 
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl . Voor de volgende keer graag voor 
zondag 27 juli. 
Groet De komende week ben ik nog graag in uw midden en hoop ik nog velen van u te 
ontmoeten. Op vrijdag 25 juli begint mijn vakantie. Ik ben heel blij met de toezegging van 
collega ds. Evert Westrik om waar nodig tijdens mijn afwezigheid de gemeente bij te staan. 
Het contact verloopt via de scriba Marianne Zandstra (scriba@pgdoesenwetering.nl / 06 
1137 6459) 
Ik zie uit naar de vakantie maar ook zie ik er naar uit om vanaf maandag 25 augustus met 
nieuwe energie en inspiratie te starten. Ik wens u allen een goede zomer en ik hoop u en jou 
allemaal,  in leven en gezondheid,  eind augustus weer te ontmoeten! 
Ontvang een zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving 
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