Protestantse gemeente Does en Wetering
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge
6 juli 9.30 Ds. F.J. van Harten, Den Haag
19.00 Samen zingen met muzikale begeleiding van André van 't Wout thema:
‘Levend Water’

13 juli 9.30 Ds. Th. Bos, Den Haag
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
6 juli 10.00 Mw. A. Vermeij

13 juli 10.00 Mw. M. Walburg

Vieren en doen

De komende zondagen zijn er op beide vierplekken diensten. In Hoogmade gaat op 6 juli mw.
Annie Vermeij voor en in Woubrugge Ds. Van Harten. De zondag erna is Thejon Bos
voorganger in De Dorpskerk en Mw. Maya Walburg in het Kerkje aan de Does. Na deze
zondagen is er een zomerrooster. We vieren de zondag dan samen met de gemeente van de
Verbinding en wisselen de vierplekken af.

Zondagavond 6 juli is er in de Dorpskerk om 19.00 uur een zangdienst. André van 't Wout
begeleidt ons op orgel en piano. Het thema is : ‘Levend Water’. Zingt u mee?

Allen goede diensten gewenst!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
Zomerontmoeting

Woensdag 9 juli is er weer een zomerontmoeting in Immanuel of op het terras. Vanaf 10 uur
bent u welkom voor koffie en een praatje.

Omazien naar elkaar

Wij gedenken.... Jan Uit den Boogaard 24 februari 1944 - 18 juni 2025

Op woensdag 18 juni overleed Jan Barend Uit den Boogaard. Jan werd geboren op 24
februari 1944. We wisten dat Jan ernstig ziek was maar zijn sterven heeft ons allemaal
overvallen.

Jan groeide op als oudste in het gezin Uit den Boogaard en zette het boerenbedrijf voort. Jan
was de vrouw van Alie en de vader van Maudy , Marjo en Lars schoonvader van Frank, Marc
en Annelies en de opa van Marthe Giel Freeke Bram en Lis. Een geliefde man, vader en opa.
Jan heeft zich altijd met trouw en liefde ingezet voor Gods gemeente. Eerst in de Hervormde
gemeente van Hoogmade, Kerkje aan de Does, later in de gemeente Does en Wetering. Hij
droeg het ambt van ouderling, was koster, beheerder, voorzitter van de kerkrentmeesters,
voorzitter van de beroepingscommissie, lid van de pastorale raad in Woudsoord,
preekvoorziener en alles wat erbij kwam.

Jan zocht altijd de verbinding met andere kerken, er was een warm contact met de
katholieke parochie, hij had een belangrijke rol na de brand van de kerk in Hoogmade in de
opvang van de parochianen. Hij had een voortrekkersrol in de fusie van de gemeente zoals
we die nu hebben en had daarbij oog voor alle kleuren van de gemeente. Toen de opvang in
Woubrugge voor de Oekrainers vorm moest krijgen was ook daar Jan zeer betrokken.
Daarnaast was Jan op vele andere manieren maatschappelijk betrokken bij de dorpen en de
gehele gemeente Kaag en Braassem.

Jan deed alles wat hij deed met liefde voor God en mensen. Hij had vertrouwen in God
leefde uit Gods liefde en liet daarbij altijd die liefde voorgaan op regeltjes en dogma'’s.

Dat vertrouwen in die liefde van God bleef, ook toen aan het begin van het jaar Jan ernstig
ziek bleek te zijn. God is mijn houvast vertelde hij en drukte dat uit met de woorden van zijn
lied: Ik ga met God Hij zal met mij zijn. In dat vertrouwen is Jan gestorven.



In de dankdienst voor zijn leven op woensdag 25 juni in het Kerkje aan de Does zongen we
‘zijn lied” stonden we stil bij de woorden over liefde van de apostel Paulus en deelden de
kinderen en kleinkinderen hun goede, warme herinneringen aan een lieve vader en opa. Jans
lijfspreuk werd daar herhaald: Kop op, borst vooruit, alles komt goed....

Later die dag hebben we Jan naar Nieuw Vennep gebracht en zijn lichaam overgegeven om
tot as te verworden. We bidden voor Alie de kinderen en kleinkinderen, dat zij mogen
ervaren dat God ook met hen gaat deze en komende dagen en dat Zijn liefde hen zal dragen.
Het adres van Alie is: Veenderdijk 3A, 2375AV, Rijpwetering

Bericht van overlijden

Op zaterdag 28 juni overleed Ria Bruggeman-Bracht in de leeftijd van 68 jaar. Op zaterdag 5
juli komen we samen in de Dorpskerk om 10.30 uur om Ria te herinneren en te danken voor
haar leven. We bidden voor de kinderen en kleinkinderen en zus Gerda om troost in deze
dagen van afscheid. In het volgende Kerkblad leest u het in memoriam.

Omazien naar elkaar

Huwelijksjubilea

Onze ouderling Jennie Verweij-Logtenberg en haar man Adrie waren op zondag 22 juni, 25
jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte en wensen hen samen met de kinderen en allen
die bij hen horen nog veel meer goede jaren onder Gods zegen. Hun adres: Poeldijk 14 A,
2375 NG Rijpwetering

Komende zondag 6 juli, zijn Jan en Nicolien van Rijn-Gijzenberg ook 25 jaar getrouwd. Van
harte gefeliciteerd met jullie zilveren huwelijksjubileum! We wensen jullie een fijne dag
samen met kinderen, ouders en anderen. En voor de toekomst: Gods zegen over nog meer
goede dagen en jaren! Het adres van dit bruidspaar is: Kruisweg 10, 2481 KV, Woubrugge.
De familie van Rijn feest verder want op 10 juli is het de dag dat Teun en Rita van Rijn-
Oppelaar (Vierambachtsweg 5A, 2481 KR) maar liefst 55 jaar getrouwd zijn. Bijzonder dat te
kunnen vieren! We feliciteren dit smaragden paar van harte en wensen hen een mooie dag
met de kinderen, kleinkinderen en overige familie. En voor de toekomst: '‘Gods zegen op
jullie weg, Hij zal met jullie zijn"!

Meeleven

Wij denken aan allen die kampen met ziekte en zorgen of worstelen met het leven.
Sommigen wachten op onderzoeken en uitslagen, anderen proberen te leven met
beperkingen. Hoe het ook is: een warme sterktewens en Gods zegen!

Bericht van de kerkrentmeesters

De Open Dag Waterrecreatie van zaterdag 21 juni was een mooie dag waarbij velen de
kerktoren beklommen, de boeken- en puzzelmarkt in de kerk bezochten (waar het heerlijk
koel was) en uitgebreid gebruik maakten van het restaurant en terras van Immanuel.

Alles bij elkaar bracht dat het prachtige bedrag van bijna € 3000,00 op. Dit bedrag zal besteed
worden aan de opknap/opfrisbeurt van gebouw Immanuel. Dank voor iedereen die bijdroeg
in tijd, spullen of geld!

Gift

Op de ODW ontving Jannie van der Leij een gift van € 50,00 voor het opknappen van
Immanuel. Via Gretha Bregman werd €10,00 ontvangen voor de kerk. Veel dank voor deze
bijdragen!

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl . Voor de volgende keer graag voor
zondag 6 juli.



Groet Afgelopen zondag kwamen we samen rond de tafel. Het mocht een tafel zijn van troost
en heling, een tafel van jong en oud, een tafel waar we elkaar ontmoetten, elkaar de vrede
wensten en waar we iets mochten ervaren, proeven, ontvangen, tot ons nemen van de liefde
van de Heer, de Eeuwige. Zoals het lied zong: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, een
veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods Licht!

Ga uw en jouw weg in dat vertrouwen, goede weken gewenst, Gretha Bregman-Hoving



