Protestantse gemeente Does en Wetering
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

22 juni 9.30 Ds.S. Honing, Capelle a/d IJssel
29 juni 9.30 Mw. G.J.H. Bregman-Hoving
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

22 juni 10.00 Ds. N. Paap, Leidschendam

29 juni 10.00 zie Woubrugge

Vieren en doen

Aanstaande zondag verwelkomen we goede bekenden in onze kerken. Ds. Nico Paap gaat
voor in het Kerkje aan de Does en in de Dorpskerk gaat Stefan Honing voor. De week erna
komen we als gemeente samen in de Dorpskerk. We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal
en Arnt Friso de Bruijn mag worden herbenoemd als kerkrentmeester. In deze dienst mag ik
zelf voorgaan. Er is dan dus geen dienst in Hoogmade. Goed elkaar in de kerk en aan de tafel
van de Heer te ontmoeten, gezegende vieringen gewenst!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)
Zomerontmoeting

De zomerontmoetingen zijn weer van begonnen in Woubrugge. De eerstvolgende keer is
woensdag 25 juni. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar, in Immanuel, van harte welkom!

Open Dag Waterrecreatie 21 juni

Op zaterdag 21 juni is er weer een Open Dag Waterrecreatie in Woubrugge. Er is een boeken-
en legpuzzelmarkt in de Dorpskerk en Immanuel en u kunt de kerktoren beklimmen om zo
een prachtige uitzicht over de omgeving te hebben. Heeft u nog mooie boeken die u kwijt
wilt of legpuzzels waar u op uitgekeken bent? Dan kunt u deze nog brengen op
vrijdagmiddag 20 juni en als u deze zelf niet kunt brengen (te veel / te zwaar), dan kunnen ze
die middag ook bij u opgehaald worden. In dat geval kunt u mailen of appen naar Marianne
Zandstra (scriba@pgdoesenwetering.nl of 06 11376459). We ontvangen graag alleen
complete legpuzzels en boeken die goed verkoopbaar zijn (zoals romans, kinderboeken,
kookboeken). Alvast dank!

In ons “restaurant” en op ons terras is er koffie/thee met gebak/koek en cake. Wilt u nog
uw hulp of taart aanbieden neem dan contact op met Jannie van der Leij, 06-12993489 of
per mail jannie.vanderleij@outlook.com.

We zien u graag in de Dorpskerk of Immanuel, voor een boek, koffie, taart of klim, u steunt
met de opbrengst de kerk, onder andere de geplande ‘opfrisbeurt’ van ons gebouw
Immanuel!

Omzien naar elkaar

Wij gedenken.... Leendert Bregman 27 oktober 1942 — 22 mei 2025.

In de vroege morgen van donderdag 22 mei overleed onverwacht Leendert Bregman.

Leen werd geboren op 27 oktober 1942 in Woubrugge en groeide op als jongste in het gezin
Bregman aan de Kerkweg. Hij trouwde in 1965 met zijn buurmeisje Gré Ket en samen kregen
ze twee kinderen. Later kwamen daar schoondochters bij en vijf kleinkinderen.

Leen was iemand waarop je kon rekenen. Hij deed wat hij kon voor een ander en verwachtte
daar niet iets voor terug. Als vader en schoonvader was hij van vaste stabiele waarde, je kon
met al je problemen en probleempjes bij hem terecht. De kleinkinderen herinneren hem als
een opa die er altijd voor hen was en die oprechte interesse had voor wat je deed. Ook in de
bredere familie kring was Leen degene die altijd bereid was tot hulp en een luisterend oor.
Daarnaast was Leen zeer betrokken bij het dorp. Hij zette zich in voor het verenigingsleven
en was als vrijwilliger ruim 20 jaar een vertrouwd gezicht voor het team, kinderen en ouders



mailto:jannie.vanderleij@outlook.com

van de basisschool in Woubrugge. De school hing op de dag dat Leen stierf de vlag halfstok
en gaf daarmee het gevoel en het verdriet van velen in ons dorp weer.

In onze kerkelijke gemeente droeg Leen, in een moeilijke periode, een aantal jaren het ambt
met, verantwoordelijkheid en trouw. Na die periode bleef Leen vragend in het leven staan.
Maar vertelde hij: “lk heb altijd ervaren dat er één is die regie houdt, een lemand die nabij
is.” Daar vond hij kracht en steun in, zoals de woorden uit Psalm 138 op de kaart stonden: Als
ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij, God, mij leven.

Bij die woorden van de psalm en de woorden van de apostel Paulus over de liefde stonden
we stil in de dankdienst voor zijn leven op woensdag 28 mei. Na de dienst hebben we Leens
lichaam losgelaten en te ruste gelegd op de begraafplaats van ons dorp. We denken aan zijn
vrouw Gré en aan Leo en Harriet en Kees en Yvonne de kleinkinderen, en aan allen die Leen
zullen missen. We bidden dat zij mogen ervaren dat er lieve mensen om hen heen zijn en
dat zij zich gedragen mogen weten door de liefde van God in deze en komende dagen.

Wij gedenken... Jannie Walraven-Haring 24 december 1926 - 27 mei 2025

Op dinsdag 27 mei, overleed Jannie Walraven-Haring. Jannie werd geboren op 24 december
1926 in Aarlanderveen, groeide daar op en leerde daar haar grote liefde Cees Walraven
kennen met wie zij in 1949 trouwde. Samen kregen zij twee zonen en drie dochters en later
kwamen daar schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij.

Jannie was een liefdevolle, blijmoedige positieve vrouw. Ze verstond de kunst te genieten van
de kleine dingen van het leven en voelde zich rijk gezegend met alles wat zij ontving in het
leven. In haar leven had het geloof een grote rol, ze vond er steun en kracht in en ervaarde
God als de nabije, Hij was de vaste waarde in haar leven. In de dienst voorafgaande aan de
begrafenis op woensdag 4 juni december, stonden we stil bij Psalm 139 over die nabijheid
van God en herhaalden we de woorden van de huwelijkstekst: De zegen van de Heer maakt
rijk. Die woorden gingen in het leven van Jannie mee, en ze sprak de woorden op velen
malen in haar eigen woorden uit: Wat ben ik toch een rijk mens”

In de dienst voerde de dankbaarheid de boventoon dank voor wie Jannie geweest is en hoe
ze velen tot zegen was en de dankbaarheid voor haar lange leven van 98 jaren.

Het koor ‘ De Lofstem’ waar Jannie zo lang lid en erelid van was zong voor ons de
troostwoorden: Uw geest blijft waken dag en nacht altijd. In die verwachting hebben we
Jannies lichaam losgelaten, begraven bij Kees op de begraafplaats van ons dorp en haar leven
gelegd in de Eeuwige armen van God.

We leven mee met rijkdom van Jannie: haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
en allen die haar zullen missen. We wensen hen toe dat de goede herinneringen aan Jannie
als lichtpuntjes mogen zijn en dat zij zich gedragen mogen weten door die Eeuwige armen in
deze en komende dagen.

Omzien naar elkaar

Meeleven

Jan Uit den Bogaard (Veenderdijk 3A, 2375AV, Rijpwetering) is vanwege complicaties bij zijn
ziekte, opgenomen in het Alrijne ziekenhuis. Zijn krachten zijn afgenomen en we maken ons
zorgen om hem. We wensen Jan toe dat hij zich beter zal gaan voelen en bidden voor hem en
Alie om veerkracht en levenskracht.

Fem Angenent- van Beem is opgenomen in de logeerkamer van Woudsoord (Weteringpad
3,2481 AS) Het is moeilijk te moeten ervaren zo afhankelijk te zijn geworden nu zij niet kan
lopen. We hopen met haar op herstel en wensen haar op deze weg Gods zegen.

Verhuisd



Mw. Jannie Windhorst-Schijf verhuisde in de afgelopen week naar de Hussonshoek, Van
Woudeweg 2 K103, 2481 XN. Na zoveel jaren aan de van Eeghenstraat zal het best even
wennen zijn. We wensen haar toe dat het snel als een thuis mag voelen onder Gods zegen!
Geslaagd

Mooi is het te kunnen berichten dat de volgende jongeren zijn geslaagd: Jente Roosemalen
(Sterrenkroos 16,2481 CM) , Jens van Rijn (Kruisweg10, 2481 KV) Jesselynn van de Velde
(Graaf Willemll-laan 31, 2355 BG) en Daan Hop, Emmalaan 32, 2481 BA). Allemaal ook langs
deze weg van harte gefeliciteerd! Geniet van de vakantie en veel succes en zegen bij jullie
vervolgstappen! Ik heb geen bericht van zij die het nu niet haalden, maar mocht dat zo zijn:
sterkte bij de herkansing en goede moed gewenst!

Bericht van de diaconie

In de komende weken collecteren we in de diensten voor de diaconie.

Op zondag 22 juni is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Binnenland.
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk of je nu asielzoeker, statushouder of
arbeidsmigrant bent of over helemaal geen papieren beschikt, je belandt in lange procedures
en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse
(kerkelijke) organisaties, die deze mensen helpen met informatie, advies en scholing om hun
zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen zij een passend onderkomen te vinden voor
wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen.

Op zondag 29 juni is de diaconale collecte aan de H.A. tafel en in de dienst bestemd voor St.
Werkgroep de Ruyter. Deze stichting brengt samen met veel vrijwilligers al decennia lang
hulp naar de allerarmsten en mensen in nood in Oost-Europa, daarin is de steun van o.a.
onze kerken van levensbelang voor deze mensen.

Gift

Via Gerrie Verboom werd €20,00 ontvangen voor de kerk, hartelijk dank voor deze gift!
Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl . Voor de volgende keer graag voor
zondag 29 juni.

Groet

Ontvang allen een zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving



