
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
11 mei     9.30   Ds. E. Westrik, Boskoop  
18 mei     9.30 Ds. W. Vermeulen, Utrecht 
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
11 mei   zie Woubrugge 
18 mei   10.00   Ds.mw. J. van Rijn 
Vieren en doen 
Op moederdag 11 mei is er een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk waar we onze oud-
predikant ds. Evert Westrik verwelkomen. Op 18 mei gaat ds. Wim Vermeulen voor in de 
Dorpskerk en ds. Julia van Rijn in het Kerkje aan de Does. Goede en gezegende diensten 
gewenst! 
Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959) 
Koffie-ontmoeting  
Op woensdag 14 mei en dinsdag 20 mei drinken we koffie met elkaar. Op woensdag in 
Immanuel en op dinsdag in het Kompas. Bij mooi weer zitten we buiten aan de Does of aan 
de Wetering. Op beide locaties is iedereen vanaf 10 uur, van harte welkom! 
Omzien naar elkaar 
Wij gedenken… 
Op zondag 13 april overleed Willem Adrianus Zandstra in de leeftijd van 92 jaar.  
Wim werd als buurjongen van de Dorpskerk geboren op 20 juli 1932 en groeide op in een 
warm en fijn gezin. Wim werd timmerman, zo besloot zijn moeder, en Wim bleek een 
vakman. Wat ogen zagen maakte Wims handen. Thuis, bij zijn kinderen en ook in de 
Dorpskerk zijn er sporen van Wims vakmanschap. Later werd Wim leidinggevende bij grote 
projecten en stond hij aan de wieg van de ontwikkeling van het gasnet in Nederland.  
Wim was zorgzaam, behulpzaam, positief, dacht altijd in oplossingen en had een groot gevoel 
voor humor. In die eigenschappen mochten velen delen. Ook als gemeente deelden we 
daarin, door de manier waarop hij de ambten van diaken en kerkvoogd droeg en altijd trouw 
bleef aan geloof en kerk. 
Wim was een verhalenverteller en boeide velen, met zijn verhalen over wat hij in zijn leven 
meemaakte. Het mooiste verhaal was het verhaal van zijn ark, de plek die hij met zijn 
werkmaatje, broer Klaas maakte en waar hij met zijn geliefde Tini ging wonen en een gezin 
kreeg. De ark was zijn veilige haven, hij had zicht op het water en op “zijn” kerk. 
De wens van Wim was daar te blijven wonen en daar te sterven. Door de onvermoeibare 
inzet van zijn kinderen mocht dat zo zijn, Wim bleef in zijn ark en stierf daar op de zondag 
van Palmpasen. 
Op stille zaterdag hebben we Wim begraven op de begraafplaats van ons dorp. Voorafgaand 
was er een dankdienst voor zijn, zoals hij zelf zei, fantastische, mooie, goede leven. We 
stonden stil bij woorden uit de Bijbel over God die met ons meegaat naar de overkant van 
het leven. En daar op die plek,  een veilige ark wil en zal zijn.  
Net als Wilm zelf, vertrouwend dat na de nacht van de dood, het Pasen zal worden hebben 
we zijn leven gelegd in de handen van de Opgestane, de Levende.  
Het licht van Pasen wil een ieder die Wim zal missen troosten. We denken in het bijzonder 
aan zijn kinderen, Marianne, Jan Feike en Barbarella en aan kleindochter Nine. We wensen 
hen toe dat de goede herinneringen hen dragen maar vooral dat zij zich gedragen mogen 
weten door God die in Jezus zei: “ Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van de 
wereld.” 



Meeleven 
Jan Uit den Bogaard (Veenderdijk 3a, 2375 AV, Rijpwetering) is ernstig ziek en zal binnenkort 
starten met zijn behandeling. We bidden voor hem dat hij alles goed mag doorstaan en dat 
de resultaten bemoedigend mogen zijn. 
Evert van der Horst (Wilgenhof 25, 2481 LW) heeft als u dit leest en alles volgens plan gaat 
een operatie ondergaan. We wensen hem een voorspoedig herstel en Gods nabijheid toe. 
Nies de Jeu (H. de Boerstraat 5, 2481 XW) is gestart met een nieuwe behandeling. Het is 
moeilijk om onder ogen te moeten zien dat er geen andere mogelijkheden meer zijn. Laten 
we als gemeente biddend om haar, de kinderen en haar moeder Corrie heen zijn.  
Monique Kinkel-van der Nagel (Steenbreek 23, 2481 CJ) startte ook met haar behandeling. 
We bidden voor haar om vertrouwen dat God erbij is en de ervaring dat we als gemeente om 
haar heen staan. We wensen ook Dirk, de kinderen, vader Henk en schoonmoeder Co, veel 
sterkte! 
Ook anderen ondergaan behandelingen of leven met zorgen om de eigen gezondheid of van 
hun naaste. Een ieder die hier niet bij naam is genoemd: God wil en zal je sterken en 
zegenen! 
Bestuur en Beleid 
Bericht van de Kerkrentmeesters 
Via Gretha Bregman werd € 100,00 ontvangen voor de kerk. Veel dank voor deze mooie 
bijdrage!  
Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan 
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl . Voor de volgende keer graag voor 
zondag 18 mei. 
Groet Er is veel in de gemeente dat aandacht vraagt. Er zijn moeilijke berichten over ziekte 
en zorgen. Het treft in eerste instantie de personen zelf en hun naasten maar ik merk dat we 
ook als geloofs- en dorpsgemeenschap hierdoor getroffen worden. Laten we vooral om 
elkaar heen blijven staan en elkaar blijven bemoedigen met een vriendelijk woord, een arm 
om de schouder, een luisterend oor en het altijd troostende pannetje soep. We zijn elkaar 
gegeven om samen te dragen, samen te leven en samen gemeenschap te zijn. Jezus ging ons 
erin voor, deed het ons voor,  laten wij samen in dat spoor gaan.  
Allen een bemoedigende groet! Gretha Bregman-Hoving 
 


