
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
13 april    9.30   prop. E. Oevermans, Nieuwegein  
14 april  19.15 mw. G.J.H. Bregman-Hoving vesper gez. Kerken 
18 april  19.30   mw. G.J.H. Bregman-Hoving Viering Heilig Avondmaal  
20 april     9.30  mw. G.J.H. Bregman-Hoving  
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
13 april  10.00  mw. G.J.H. Bregman-Hoving mmv V6 
15 april  19.15   mw. G.J.H. Bregman-Hoving, vesper gez. Kerken 
18 april  19.30   Ds. E. Westrik, Boskoop 
20 april   11.00  mw. G.J.H. Bregman-Hoving 
Vieren en doen 
In de komende periode zijn er veel verschillende vormen van vieren in onze kerken. Op de 
zondag van Palmpasen mag ik voorgaan in het Kerkje aan de Does. Enkele leden van Voices 
of Bliss, V6, zingen deze zondag voor ons. We lezen het verhaal van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Niet hoog te paard maar op een ezel, wat mag dat ons zeggen? Fijn u daar rond 
muziek en Woord te ontmoeten. In de Dorpskerk ontvangen we die zondag kandidaat Erik 
Oevermans. In de stille of goede week willen we samen met de andere kerken van onze 
dorpen, de gereformeerde kerk en de parochie van de OLVG, op maandag, dinsdag en 
woensdag de vesper vieren. Het zijn korte vieringen van ongeveer een half uur met het 
thema: ‘God zorgt…’  De vieringen beginnen om 19.15 uur. Op maandag in de Dorpskerk en 
dinsdag in het Kerkje aan de Does ben ik zelf voorganger en op woensdag in de Verbinding, 
gaat collega Carolina Koops-Verdoes voor. Een mooie manier om verstilling te zoeken en zo  
samen toe te leven naar de Maaltijd van de Heer en het Paasfeest. De maaltijd, het Heilig 
Avondmaal, vieren we met elkaar op Goede Vrijdag. In het Kerkje aan de Does wordt de 
maaltijd aan tafel gevierd en is onze voorganger oud-predikant Evert Westrik. 
In de Dorpskerk gaan we eveneens met elkaar aan tafel.  We lezen met elkaar uit het 
Johannesevangelie en wisselen de lezingen af met gezongen woorden. Bijzonder is het dat ik 
de eerste keer het sacrament van het Heilig Avondmaal mag bedienen. Ik zie uit naar deze 
maaltijd, ik hoop dat u dat ook doet. De maaltijd is bedoeld om ons dichter tot God en tot 
elkaar te brengen, het mag ons versterken in geloof, hoop en liefde. Daarbij besef ik dat velen 
online met ons verbonden zijn, omdat aanwezig zijn in de kerk niet (meer) gaat. Juist de 
tekenen van brood en wijn kun je dan missen. Het is nog veel meer dan een kerkdienst een 
ervaring, van proeven en tot je nemen. Daarom is er de mogelijkheid thuis het Heilig 
Avondmaal te vieren. Een diaken, ouderling en ik komen dan op afspraak bij u. Dat kan op 
Witte Donderdag en op Goede Vrijdag maar ook op andere dagen. Als u het aangeeft bij een 
van de kerkenraadsleden of bij mij dan maken we een afspraak. 
Na het doven van de kaarsen op Goede Vrijdag, mag het Licht op de Paasmorgen 
binnengebracht geworden en groeten wij elkaar met de oude woorden: “De Heer is waarlijk 
opgestaan”. In de Dorpskerk begint de dienst om 9.30 uur en in het Kerkje aan de Does om 
11.00 uur. In Hoogmade is er gelegenheid om vooraf met elkaar koffie te drinken. 
Op deze Paasmorgen lezen we verder uit het evangelie van Johannes, we volgen daarbij het 
rooster van de Kindernevendienst over de tuin met een open graf. 
U ziet genoeg momenten om elkaar in de kerk te ontmoeten, maar ook thuis, online, zijn we  
verbonden met elkaar. Goede diensten gewenst! 
40-dagen tijd kindernevendienst 



In de 40-dagen tijd volgt de Kindernevendienst het project van Bijbelbasics. Het thema is: “In 
de tuin, het leven wint!” De zesde zondag, Palmpasen lopen de kinderen wat voor op ons. Zij 
staan stil bij het graf van Jezus in de tuin vlakbij Golgota. Op Paasmorgen lezen zij net als in 
de kerk uit het Evangelie van Johannes over de tuin en het open graf. Daarnaast lezen zij 
Openbaring 22:1-5 over Gods toekomst voor ons mensen: in de nabijheid van God en Jezus 
zal er voor altijd licht en vrede zijn. De prachtige tuin van het begin zal er voor altijd zijn, met 
bomen die eeuwig leven geven.  
Koffie-ontmoeting  
Op dinsdag 15 april drinken we koffie in het Kompas en op woensdag 23 april in Immanuel. 
Wie weet dat het al op het terras kan. Op beide locaties staat de koffie klaar vanaf tien uur, 
van harte welkom!  
Omzien naar elkaar 
Bedankt 
Mw. Wil Rietveld-Bulk wil iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten en andere manieren 
van meeleven tijdens haar revalidatie. Dat heeft haar goed gedaan! 
Huwelijk 
De kerkenraad ontving het mooie bericht van het voorgenomen huwelijk van Jasper Timo 
Drost en Leanne Dorothea Bregman op vrijdag 9 mei aanstaande. Na de burgerlijke 
plechtigheid eerder die dag willen zij in een viering met woorden uit de Bijbel en muziek,  
elkaar voor Gods aangezicht trouw beloven en een zegen vragen over hun huwelijk. Deze  
viering begint om 19.00 uur in de Dorpskerk en zij nodigen de gemeente en andere 
belangstellenden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  
’s Middags is er een receptie van 14.30 tot 16.00 uur in Park Avifauna, ook daar bent u en jij 
van harte welkom om het bruidspaar te ontmoeten. We wensen namens de gemeente 
Leanne en Timo een mooie tijd van voorbereiding toe, op weg naar een nieuwe tijd in hun 
leven.  
Meeleven 
Onze organist Johan van Oeveren (Oranje Nassauplantsoen 13, 2731 BB Benthuizen) 
onderging een geslaagde operatie aan de elleboog. We wensen hem een voorspoedig herstel 
en de zegen van de Allerhoogste.  
Onder ons zijn er die in een onzekere periode leven. Wachtend op uitslagen en 
behandelopties of behandelingen ondergaand en wachtend op een operatie. Moeilijk is het 
als je leven op die manier verandert en je zomaar patiënt bent. Voor een ieder die een 
moeilijke weg gaat met een ziek lijf of een zwaar gemoed: God is erbij, hij gaat met je mee, 
die belofte blijft staan, voor altijd! 
Bestuur en Beleid 
Bericht van de diaconie 
Op vrijdag 18 maart, Goede Vrijdag, is de diaconale collecte aan de tafel en in de dienst voor 
‘Kind in Oost-Europa’. Deze stichting is een christelijke organisatie, die werkzaam is in 
Boekarest en omliggende dorpen. Zij werken samen met lokale kerken en de armoede is er 
groot. Wekelijks wordt er bijles gegeven aan zowel kinderen als volwassenen. Na de les krijgt 
men een warme maaltijd en is er een mogelijkheid om te douchen. Verder zorgen zij voor 
schoolmateriaal, tandarts- en dokterskosten, kleding, medicijnen en hulp bij het opknappen 
van huisjes. Zoals u ziet is er veel geld nodig en wij willen daar een steentje aan bijdragen. 
Op 1e Paasdag is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Vluchtelingen Woubrugge. 
Het laatste jaar van de opvang in gebouw Keessen is ingegaan en we hebben bewondering 
voor alle Oekraïense bewoners, die het al ruim drie jaar volhouden om in o.a. caravans te 



slapen. De stichting is blij dat de vele vrijwilligers al die tijd bereid zijn gebleven, onder 
andere toezichthouder te zijn. Beide collectes worden van harte aanbevolen. 
Bericht van de Kerkrentmeesters 
Via Jeanne Grandia ontvingen we € 20,00 voor de kerk. Dank daarvoor! 
De verkoop van de violen heeft het geweldige bedrag van € 5.638,00 opgebracht. Dank aan 
een ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd, de kerk wordt er financieel beter van en 
fietsend door de dorpen zie ik dat de dorpen er fleuriger en mooier van worden! 
Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan 
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl . Voor de volgende keer graag voor 
zondag 20 april. 
Groet Ontvang allen een zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving 
 


