
Protestantse gemeente Does en Wetering 
Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge 
2 maart    9.30   Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum     
9 maart    9.30  Ds. M. Kloppenburg, Rijnsaterwoude       
12 maart 19.30  Biddag voor gewas en arbeid gezamenlijke dienst in de 

Gereformeerde Kerk,        
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 
2 maart  10.00  Dhr. C. van Rijn  
9 maart   10.00  Ds. S. Honing, Capelle a/d IJssel 
12 maart  19.30  zie Woubrugge 
Vieren en doen 
Aanstaande zondag gaat in het Kerkje aan de Does, dhr. Cees van Rijn voor en in de 
Dorpskerk is onze oud-predikant, ds. Wouter Koelewijn  voorganger. De week erop is de 
eerste zondag van de 40-dagen tijd. We ontmoeten dan in het kerkje aan de Does een 
andere oud-predikant van onze gemeente, ds. Stefan Honing. In de Dorpskerk gaat ds. 
Mariska Kloppenburg voor. Op 12 maart is de biddag voor gewas en arbeid. We komen dan 
om 19.30 uur samen in de gereformeerde kerk, de Verbinding. Fijn elkaar te ontmoeten in de 
kerk en fijn als u verbonden bent via de uitzending. Gezegende diensten toegewenst! 
Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959) 
 
40-dagen tijd 
In de 40-dagen tijd volgt de Kindernevendienst het project van Bijbelbasics. Het thema is: “In 
de tuin, het leven wint!” De eerste zondag staat Genesis 2:8-25 centraal. God maakte een 
prachtige tuin voor de eerste mensen, waar ze in vrede leven met elkaar, met de dieren en in 
de nabijheid van God. In de Bijbel komen we vaker het beeld van een tuin tegen. Het is een 
plek waar het groeit en bloeit en volop water is. Het is een beeld van vrede en leven in 
overvloed, een plek zoals God het bedoeld heeft. 
De jonge gezinnen ontvangen in deze week een 40-dagentijdboekje passend bij dit project. 
Naast de Bijbelteksten van de zondagen en uitleg daarbij, zijn er kaartjes met uitdagingen, 
die willen helpen deze voorbereidingstijd vorm te geven. Mocht je geen boekje ontvangen 
hebben, mail dan even naar kerkelijkwerker@ziggo.nl. 
 
75+middag 4 maart 
Dinsdag 4 maart is er een middag in Immanuel voor de 75-plussers van de gemeente. U kunt 
zich nog opgeven bij Jeanne Grandia: 0172-518940. Het programma voorspelt een middag 
met humor en genoeg tijd elkaar te spreken. We sluiten af met een broodmaaltijd. We zien u 
graag! 
In de gloria! 7 maart  
Vrijdag 7 maart zijn alle jarigen van de maanden februari en maart welkom bij het 
pannenkoekenfeestje in Het Kompas in Hoogmade. We beginnen om 17.30 uur. Opgeven kan 
via: indegloria@pgdoesenwetering.nl 
Koffie-ontmoeting 12 maart 
Op woensdag 12 maart bent u weer welkom in Immanuel. Gerrie Verboom schrijft er het 
volgende over: De koffieochtend op 12 maart is gezamenlijk met de STIVO. Deze morgen 
komt iemand van  de Historische Vereniging O.C. Van Hemessen ons oude foto’s van 
Woubrugge laten zien. De foto’s komen uit de collectie van wijlen de heer Jan Stigter.  
De koffie staat klaar om tien uur, en een ieder is hartelijk welkom.  
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Omzien naar elkaar 
Huwelijksjubileum 
Op 5 maart zijn Larissa en Marten den Boer-Ruijs (Vingerhoedtstraat 3, 2481 XD) 12,5 jaar 
getrouwd. Onze hartelijke felicitaties en we wensen Marten en Larissa met Gijsbert en Femke 
nog veel goede en gezegende jaren samen! 
Meeleven 
We leven mee met mw. Jo Noordam-Kempenaar en haar kinderen (Boddens Hosangweg 52, 
2481 LA). We moeten met Jo onder ogen zien dat het sterven nabij is. We bidden om moed 
en kracht voor haar en allen die om haar heen staan. 
Bestuur en Beleid 
Bericht van de kerkrentmeesters en diaconie 
Gretha Bregman ontving bij een bezoek €50,00, te verdelen onder de diaconie en het werk 
van de kerkrentmeesters. 
Bericht van de missionaire commissie 
Op zondag 2 maart collecteren we in de dienst voor de Voorjaarszending. Deze collecte is 
bestemd voor het werk van de Presbyteriaanse Kerk in Egypte. Seksueel en gender 
gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de 
toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil 
bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen 
laten zien. Zij ondersteunt het werk van meer dan 400 kerken in acht kerkelijke regio's in 
Egypte. De kerk traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te 
maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de 
jonge generatie tegen geweld en misbruik. 
 
De collecte bij de uitgang is in de maand maart voor SPOTT Tanzania. Zij  werven fondsen om 
elk jaar een nieuw dorp van 1000 tot 2000 inwoners van schoon en voldoende drinkwater te 
kunnen voorzien. Er wordt gezocht naar een geschikte bron waarna er een netwerk wordt 
aangelegd voor verschillende gemeenschappelijke watertappunten. Kees Kempenaar en Els 
de With zullen in de dienst er meer over vertellen. U kan ook alvast op de website kijken: 
www.spottanzania.nl 
Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan 
kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl . Voor de volgende keer graag voor 
zondag 9 maart. 
Groet Door de vakantie misten Leen en ik enkele danslessen. Bij de eerste les na de vakantie 
bleek hoe groot het gemis was. We liepen echt achter de passen aan. In het werk in de 
gemeente heb ik dat gevoel ook wel eens dat ik soms wat achter loop. Ik wil u vragen het me 
vooral te zeggen als ik iets mis of als u het (te) lang vindt duren dat ik bij u kom. Een afspraak 
is dan zo gemaakt. Een extra dansles hielp ons overigens met de juiste passen, we zijn weer 
bij en zwieren weer heerlijk rond!  
Een warme groet, Gretha Bregman-Hoving 
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