Concept missie en visie voor de nieuwe Protestantse gemeente te Woubrugge-
Hoogmade. Een werkdocument.

Inleiding

De Protestantse gemeente Does en Wetering en de Gereformeerde kerk te Woubrugge
streven ernaar per 1 januari 2025 één gemeente te gaan vormen.

Het voornemen tot dit samengaan komt voort uit het besef dat beide gemeenten in de
afgelopen jaren steeds meer zijn gaan samenwerken en naar elkaar zijn toegegroeid.
Daaruit is het verlangen ontstaan om samen één gemeenschap te vormen. Wij zijn ervan
overtuigd dat we van elkaar kunnen leren en dat we elkaar kunnen inspireren en versterken.
Wij realiseren ons dat dit proces tot samengaan een lange voorgeschiedenis kent met daarin
een aantal momenten van stilstand. Er is dan ook begrip voor diegenen die zich nu
terughoudend opstellen en zich afvragen of samengaan meerwaarde heeft ten opzichte van
een goede samenwerking. Wij zijn er echter van overtuigd dat we elkaar als gelovigen nodig
hebben en samen sterker staan. De jonge ouders en jongeren werken steeds meer samen,
onder andere met de Experience vieringen en verlangen naar meer. De noodzaak tot
samengaan is er op dit moment nog niet maar dat maakt dat er nu in alle vrijheid keuzes
gemaakt kunnen worden. Met minder mensen en teruglopende financién kunnen we er door
middel van een samengaan voor zorgen dat de kerk niet uit het dorp verdwijnt maar dat die
kerk open blijft en van betekenis kan zijn.

Vanuit dit vertrekpunt willen we met hoop en vertrouwen, in onze God, samen op weg gaan.
Dit alles heeft ertoe geleid dat in juni 2022 de intentie is uitgesproken dat wij samen een
inspirerende, vitale en toekomstbestendige protestantse geloofsgemeenschap in Woubrugge
en Hoogmade willen vormen. Een gemeente waarin mensen, jong en oud, zich thuis voelen
en ruimte krijgen hun geloof te beleven en uit te dragen. Een gemeente waartoe mensen van
buiten de kerk zich aangetrokken voelen.

Missie (‘waartoe zijn wij op aarde?”):

Wie wij zijn

De nieuwe Protestantse gemeente te Woubrugge en Hoogmade maakt deel uit van de
christelijke kerk van alle tijden en alle plaatsen. In die verbondenheid met de wereldkerk
staan wij als gemeente in Woubrugge in de Protestantse traditie. Wij zijn een gemeenschap
die samenkomt rond het Evangelie van Jezus Christus. Samen zijn we op zoek naar Gods
bedoeling met mensen. Dat doen we door de Bijbel te lezen, te luisteren, te bidden en te
vieren.

Vanuit geloof, hoop en liefde zoeken wij verbinding met God, met elkaar, met het dorp en de
wereld om ons heen. Wij realiseren ons dat ieder van ons hiermee op eigen wijze bezig is en
dat er niet altijd pasklare antwoorden zijn. Er is dan ook ruimte voor denkers en doeners,
gelovigen en twijfelaars en voor iedereen die op zoek is naar verdieping of bezinning.

Wij voelen ons geroepen het Evangelie na te leven in woord en daad en er te zijn voor de
ander. Wij streven ernaar ons geloof te delen op een open, authentieke manier.

Als kerkelijke gemeenschap willen wij van betekenis zijn voor het dorp en de samenleving
om ons heen.



Visie (“hoe willen we onze missie waarmaken?”)

Wij verlangen ernaar

Een gemeenschap te zijn waarin iedereen zich gezien en zich veilig voelt; waarin
iedereen gelijkwaardig is, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische atkomst, seksuele
geaardheid of geloofsvisie.

Een gemeenschap te zijn waar mensen zich met elkaar verbonden weten. Er is 0og voor
de verschillende tradities van waaruit onze gemeenschap is ontstaan waarbij we elkaar
respecteren en elkaar willen verstaan. Zo willen we elkaar steeds beter leren kennen.
De voormalige gemeenten waren beiden sterk in het pastoraat en het omzien naar
elkaar. Dat willen we voortzetten. In de nieuwe gemeente zoeken we ook naar nieuwe
vormen van pastoraat.

Een gemeenschap die naast de zondagse erediensten ook zorgt voor andere
mogelijkheden elkaar te ontmoeten en met elkaar (het geloof) te delen, bijvoorbeeld in de
vorm van kringen, een leerhuis, gezamenlijke koffiemomenten, maaltijden of
wandelingen. Of door het openstellen van de kerk op momenten door de week voor een
gesprek of gewoon een kopje koffie.

Een gemeenschap te zijn met uitstraling voor jong en oud. Die actief bezig is met nieuwe
vormen van vieren om zo aan te sluiten bij een eigentijdse geloofsbeleving en die daarin
durft te experimenteren. De aandacht voor en het betrekken van jongeren en jonge
gezinnen heeft daarin prioriteit.

Het is daarbij echter geenszins de bedoeling de voor velen waardevolle en dierbare
tradities uit het oog te verliezen.

Een geloofsgemeenschap te zijn die zichtbaar en van betekenis is in het dorp; die de
verbinding met anderen zoekt en die een open huis wil zijn voor allen die op zoek zijn
naar inspiratie, naar antwoord op levens- of geloofsvragen of naar geborgenheid.

Een gemeenschap te zijn die oog heeft voor de nood van kwetsbaren en zwakken in de
samenleving en daarin ook haar verantwoordelijkheid neemt.

Een gemeenschap die zich bewust is van de Bijbelse opdracht zorgvuldig en respectvol
met de schepping om te gaan. Die aandacht voor duurzaamheid in praktisch handelen
vertaalt en die nadenkt over multifunctionele inzet van haar gebouwen ten behoeve van
de omgeving.

Tenslotte
Wij spreken het verlangen en het vertrouwen uit op deze wijze met elkaar op weg te gaan en
bidden daarbij om Gods onmisbare nabijheid en zegen.



